
Het plan is, om samen met Lucas in 2 dagen naar Meerkerk te fietsen, maar eerst 
kijken of fietsen van een lange afstand lukt, en een dagtocht van 80 lukt, en dan 
kunnen we ‘t proberen. We beginnen met....? 
 
 
12 april 2020 
Naar Hansweert 
------------------------ 
 
In Corona tijd fietsen. Dan wil je een niet te drukke route op een mooie (zon)dag. Dus 
de route gekozen die Vroni en ik eerder hadden gedaan. Het doel is Yerseke, maar 
we gaan kijken hoever t lukt, tenslotte moet t voor Lucas leuk blijven. 
Niet al te vroeg weg, ik denk rond twaalven, langs ZR, door Borsele, dan over de dijk 
op t buitendijkse fiets pad. Daar even rond gekeken. (brommer) 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
Aan t haventje van Ellewoutsdijk gegeten. Motor rijders kwamen de weg nog vragen. 
Eén stuk moet binnen de dijk, maar t meeste is langs t water. Op een gegeven 
moment, ik denk dat t een uur of drie was, ging Lucas klagen. Maar t bleek dat ie niet 
al zijn brood op had, daarna ging t weer beter... dipje dus! 
 
 Voor Hansweert leek t erop dat t zou gaan regenen, dus V gebeld om ons op te 
halen...  
55 km met een gemiddelde van 15 km/hr, dat is mooi! 
Hij moet ook wel genoeg kunnen spelen onderweg... 
  



 
8 mei 2020 
Rondje Walcheren 
--------------------------- 
 
Weer een mooie vrijdag, nu een rondje, dan kunnen we afbreken waar we maar 
willen. Maar 50 moet toch lukken, dat was de afspraak... 
Om half 1 vertrekken, langs Intratuin, Galgeweg, Westduin, Dishoek, naar 
Zoutelande. Gegeten op de trap, L gespeeld op t strand. 
 

 
 
In Westkapelle gestopt bij de tank, boot, en andere meuk die daar ligt. 
 

 



 
 

     
 
De wind over water werd fris en L kreeg mieretietjes op zijn armen. Ik wilde naar 
Domburg, dus hij kreeg mijn shirt aan.  
In D een chocolade ijsje.  
  



Dan door t bos richting 
Vrouwenpolder. In t bos kwamen we 
Piet R nog tegen die aan t hardlopen 
was, even gesproken. 
Net voor V was t shirt niet meer 
nodig. 
 
 
In V cola op een bankje naast de 
kerk, dan door naar Veere. 
Daar weer lekker krabben kijken, en 

getekend op de muur...😉 

 
Vandaar met de wind in de rug via 
de sluis naar huis. 
54 km met een gemiddelde van 15.5 
km/hr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



30 mei 2020 
Rondje Veerse meer 
------------------------------ 
 
De afspraak om een rit te maken van meer als 80 km stond al even. Het had 
Hemelvaartsdag moeten zijn, maar ik kwam er te laat achter dat ik storingsdienst 
had. Dat was een domper voor Lucas. Dus snel deze dag afgesproken. 
 
De overweging was, hoe gaan we de rit doen, want er staat al een paardagen een 
flinke wind (4 Bft) ui t NW. De beste oplossing leek mij om geen tegenwind te hebben 
op Noord Beveland, we gaan dus met de klok mee. 
 
Om half tien vertrokken, Lucas met zijn fiets broek aan en een shirt van Lidy. (Iets te 
lang) We hadden er samen veel zin in... 
Brug was dicht, wachten, langs t kanaal, over de kaai in Mbg, punt bruggetje, de 
Veerseweg af naar Veere.  
 

 
 
Voor Zanddijk links, naar de Veersegatdam. 20km. Een koek en met de bal 
overgegooid, zorgen dat ie niet in t water valt. 
 
Vandaar naar de skibaan bij de Schotsman. Koffie en chocomelk, gelukkig was er 

koffie. Gekeken naar een hond die zijn training apporteren kreeg.☀ 

 
Maar wat nu bleek, is dat de wind gedraaid was naar t oosten, dat betekende, pal 
tegen heel de weg naar de Zandkreek, en dat is veel open veld. Als dat maar goed 
gaat? 
Maar je was een kei, ik had verwacht veel duwen, maar dat deed ik alleen af en toe 
voor de fun. 
Lucas is een kanjer! 
 
 



 
 
 

 
 
Doorgereden naar Geersdijk 40km. Het was toen 13:00u, tijd om te eten. Aan t 
strandje gezeten, er stonden daar wat speeltoestellen, jij was daar lekker mee bezig. 
 
Toen richting Kortgene, vlak langs t water. En een stukje voor K kregen we een grof 
grindpad. Dat vond je iets minder, maar de belofte van ijs in Wolphaartsdijk sleepte je 
er doorheen. Fiets over de balk. 

Het stuk tussen K en de Zandkreek is sinds de laatste keer geasfalteerd.🚴🚴 

 
Het voordeel dat de wind gedraaid is, is dat we m nu mee hebben. Het beloofde ijs. 
De volgende highlight wordt "de Piet". We hadden zwemkleren mee tenslotte. Jij ging 



krabben zoeken en vissen vangen, ik kon t niet opbrengen om te zwemmen zonder 
mijzelf te kunnen afspoelen. Fietsen met zout op je lijf vind ik maar niks. Hop, naar 

Veere, onderweg deed nog een vlinder een landing onder je pet...😊 

 

 
 
In Veere was de steiger éénrichtingsgebied, jij wilde graag nog even krabben 
zoeken, ik nam een bakkie koffie. Omdat t al over vijven was gingen we door, en net 
buiten Veere was t rondje compleet.  
 

 
 



 
 
Op het jaagpad hadden we ‘t erover dat we aan 
een score van 86 km zouden komen. Maar jij 
wilde 90... dus nog even een rondje Keersluisbrug 

erbij gedaan. 😉 Kwart over zes waren we thuis, 

hongerig… 

 
Totaal 91km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



24 juli 2021 
Buitencentrum Veere, Wolphaarsdijk, Goesse Sas, Goes, Oost - Souburg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Het was te lang geleden dat we wat gefietst hebben. Ja, één rondje met weinig 
kilometer toen je het niet zo aar je zin had. Nou, dat was vandaag niet het geval. 
Om 13:00 uur vertrokken. 
 
We zijn eerst via Karin naar het Buitencentrum Veere gefietst, en hebben in het 
haventje van de Piet een Italiaans ijsje gegeten, nadat we nog naar wat vliegtuigen 
hebben gekeken op het vliegveld. 
 
Voor de Meerkoet hebben we nog even met de bal over gegooid, er stond daar een 
mooie motor. Africa Twin! 
 
In Wolphaarsdijk buiten langs gelopen/gefietst, en toen onderaan de dijk naar 
Katseveer. Maar dat stuk is een kiezelpad. Lucas is nog even gaan liggen, maar 
verder ging dat goed. 
 
Na Katseveer vroeg ik mij af of er achter de dijk, aan de Oosterschelde kant ook een 
fietspad was. Lucas ging kijken en dat was zo. Fiets over de dijk, en verder. Er was 
alleen nog geen asfalt op de kiezels gelegd. Zo konden we door tot het Goesse Sas. 
 
Bij het Goesse sas zagen we nog wat BugRacer.nl, die zouden we onder weg nog 
een aantal keer tegenkomen. 
 
Daarna langs het kanaal naar Goes om daar een bakkie te doen. 
Toen de kortste weg naar huis, gewoon de borden gevolgd. Bij het Mallard viaduct 
het monument bekeken, even gepraat met andere bezoekers. 

 
Toen door naar huis, we hadden honger. 
We waren om 18:15 uur thuis. 
Een heel gezellige middag, en sorry, geen 
foto’s gemaakt… 
 
70 km. Goed gedaan Lucas!!! 


