Italie 2018

Zondag 17 juni 2018
13:45 naar Pforsheim vertrokken, ieder 2,5 uur, één keer gestopt voor koffie. 19:15
aangekomen, gelijk naar de Kebab tent aan de overkant...

Allemaal vlaggen, ook op het gezicht geschilderd, Dui had gespeeld, maar verloren.
Dus niet echt uitbundig. Later speelde Bra-Sui en dat werd 1-1. TV deed het niet
uitzenden, niet in het hotel in ieder geval. Dus Vroni heeft het op haar telefoon
opgezocht...

Maandag 18 juni 2018
Door naar Brixen via de Brennerpass. Daar vragen ze 2 keer geld voor, ervoor en
erna! Hotel Traube voor 3 dagen, was gereserveerd. Sjiek, goeie hulp, nette tent.

Stad verkent, kerk bezocht, erg mooie altstad. 1e ijsje, chocola. Wandeltocht voor
morgen besproken.

Pizza, bier, voetbal... Heerlijk weer 27 graden en een beetje wind.

Dinsdag 19 juni 2018

Op tijd op, ontbijt buiten, was nog wel fris, maar het kon. Broodjes gehaald,
bergschoenen aan en naar de bus. Naar de baan, naar Plose, 2050 meter. Daar
werden we om 10 uur opgewacht door de gids. Drei Gipfel tocht is 4 uur lopen. We
liepen met 11 anderen. Mooie uitzichtpunt op 2595 mtr, een steile afdaling, met een
kabel voor de houvast... onderweg gegeten. Net terug...overvolle bus...nu zo eten
zoeken... zalm van de grill, en lang geleden dat er gekookte aardappels op mijn bord
lagen.

Unterhopferung

Woensdag 20 juni 2018

We wilden met de trein maar de bus naar Klausen was eerder. Daar naar (boven)
Séaben gelopen. Wel veel lawaai van de snelweg door het dal. Wel een mooie burcht,
kerk en klooster. Koffie en apfelstrudel.

Daarna hadden we nog genoeg tijd voor een wandeling naar Waidbruck, grotendeels
door het bos, dat was lekker. Toen we rond drieén in Waidbruck waren konden we
geen bier vinden, en de bus zou pas tegen zessen gaan. Hmmm, station gezocht, en
konden zo op bus 171 stappen.

Oh, dan smaakt bier geweldig.

D'r zit hier een vrouw, die mag ook wel op n stilte retraite...(nee, ik bedoel V niet).
Aan de rivier gegeten, op de markt gezeten tot het donker was, en t begon te
spetteren...maar t bleef bij 1 donderslag en wat spetters.



Donderdag 21 juni 2018

Ontbijt, auto ingeladen en richting Bolzano over de blauwe weg (geen tol). Eerst naar
de Bletterbachschlucht, een flinke afdaling, dan lopen door de bedding naar de
waterval. Erg mooi om de verschillende lagen te zien in de stenen... de rivier nog een
andere richting gegeven. Dan weer een klim naar boven ...pfffl Ambulance,
helikopter...

Toen de kamer opgezocht. Warm beneden, schlucht lag hoger dus was koeler.

Dan Bolzano in en allerlei gebouwen bekeken. Het heeft leuke smalle straatjes, er
was markt, winkel gebied onder zo'n galerij als in Thun, Bern en Morat, maar om nu
te zeggen geweldig, nee, dat toch niet. Nu waren niet in de winkel stemming. Er
kwam een bui na onze appero, en na de bui zijn we gaan eten. De lucht was prachtig
tegen de bergen.

Vrijdag 22 juni 2018
Rondrit 1, Bolzano, Novo Levante, Lago di Carezza. Zo blauw, soort vis nog
opzoeken.

In Canazei via Pecol (1950mtr) naar Col dei Rossi (2500mtr) met twee baantjes.

Lopend via Passo Pordoi, naar Pecol. Gedoe met kaartjes, 1e stuk twee maal retour,
2e stuk 2 enkel, maar ze had beneden 1 retour gegeven, was zelfde prijs, maar werkt
niet met de poortjes.

Passo di Sella, St. Ulrich, Waibruck, Bolzano.
Dan naar de nieuwe hut.

Zaterdag 23 juni 2018
Met de baan naar Refugio Pradel, lopen naar Refugio Selvata via Refugio Croz
Dell'Altissimo. Daar Goulash soep en bier....

Druk bij de baan, het is zeker zaterdag...
Terug nog even in de zon gezeten. Daarna beneden ge-shopped.
Oh yeah, apero met wat te bikken, we zitten goed...

Zondag 24 juni 2018
Rondje Lago, begon zonnig, maar dat was snel over. Het spetterde af en toe, maar
werd niet nat. Leuke vlakke tocht, mooi voor met de hond en buggy.

Deze streek in het walhalla voor motor rijders, ze nemen motoren op een aanhanger
mee om hier te toeren. Ook voor MTB-er is het hier geweldig. Rijden ze niet op de
wandelpaden, dan gaan ze in kuddes naar boven met de baan en denderen de
helling af. Ook een groep met trikes gespot.



Waren rond 4-en terug in t hotel. Gezeten, voetbal gekeken, apero gedaan... daarna
om eten...

Maandag 25 juni 2018
Fai della Paganella, Grotta della Madonna, Dosso Castello, 2 uur gelopen. Koffie in
Molveno.

Als je voor een kerk (Pinzolo, St. Vigilio) staat die op maandag gesloten is, blijft ie
gesloten. #weetindevakantienooitwatvoordagtis

Misschien nog terug, de begraafplaats was in ieder geval mooi onderhouden.

Hotel Ariston in Madonna di Campilio, ontzettend toeristisch wintersport dorp, er
wordt ook nog genoeg gebouwd. Het is een wellness hotel dus met zwembad, turks
stoombad en sauna, alle drie geprobeerd... daarna snel om eten, pizzaria hadden we
al gevonden toen we een apero rondje liepen...

Penne a Arabiata. Erg lekker.

Dinsdag 26 juni 2018
Ontbijt van 11 euro. Zon!

Eerst naar Cles, daar rondgekeken, http://www.baronedecles.it en brood, worst en
banaan gekocht.

Doorgereden naar Sanzeno. Op pelgrimstocht naar Santuario S.Romedio... Lopen
door een uitgeholde schlucht. Het Santuario zit hoog op een rots.

Naar het meer, Vroni bedoelde voor een view, ik heb dus gezwommen. Naar Trento
voor een apero, en onze volgende hut is 7 km onder Trento.

Een koppel uit Vlissingen en een koppel uit Adam maakten lawaai.

Woensdag 27 juni 2018
Vlissingers nog effe gesproken. Naar Trento, met de funicalare naar boven
Sardagne.

Daarna begraafplaats gezien. Nog een gebouw bekenen. Erg heet voor in een stad,
toen gaan zitten in een park. Pre Apero met 2e helft Dui-Korea. Grappa in de hut. Sui
kijken lukte in de stad niet, ze wilden allemaal Bra zien.

Beroerd bed.

Donderdag 28 juni 2018
Naar Merano, niet via snelweg, onderweg nog wat inkopen gedaan.

Stad in, waren te vroeg om het appartement ‘Majense' te betrekken, later in de
middag gedaan. Nog wat inkopen voor ontbijt, koffie, yoghurt en dergelijke. Vroni
heeft de was gedaan. Daarna de stad weer in. Toen was het apero tijd aan het water,


http://www.baronedecles.it/

Vroni moest wel om de beilage vragen. Eten op het binnenplein van de brouwerij.
Bel - Eng

Vrijdag 29 juni 2018

Via de markt naar het station, met de trein naar Naturns. Met de baan naar Untelstell,
dan gelopen over de Meraner hoheweg 24A, 24 en 10A naar Katharinaberg. Met de
bus naar Naturns, trein terug. Warm, meest bewolkt, in de zon was het echt heet, op
het eind spetters.

Bier ohne in Naturns, bij ibbeltje.

Op het station schuif ik opzij om plaats te maken, houten bank, splinter in mijn
kont.©®

Apero en eten, daarna te moe om naar de tuin met muziek te lopen.

Zaterdag 30 juni 2018
‘k Draai me vannacht om, ai, oh ja, splinter....vergeten. Had voor t douchen wel nog
een stukje hout uit mijn broek gepeuterd, en dacht toen, de rest vraag ik later wel....

Dus zelf maar dat houtje weggehaald.

Met de trein naar Mals 1:20u. Fiets plus treinkaartje is 25€, das niet verkeert. Terug
met de fiets, totaal afstand is 62 km. (vanaf de grens is t 82km). Zon en een beetje
wind, soms effe veel gelukkig tegen. We daalden van 1000 plus tot 350mtr dus erg
inspannend was het niet.

Kwamen nl-ers tegen, hadden er 2600 opzitten in 6 weken.
Arg - Fra 3-4 2e helft tijdens een bier ohne. Douchen en eten zoeken.
Por ook naar huis.

Zondag 1 juli 2018
Naar de Ev.Chr. Kirche, de rituelen hebben we nog niet echt door.

Wandelweg gelopen toren beklommen, maar erg heet. Naar volgende onderkomen
Schonbrunn, deze heeft een zwembad, daar de rest van de middag doorgebracht.
Apero en eten aan t water incl. wk...

Maandag 2 juli 2018
Over de Jauchenpass, in de wolken, mooie rit. Veel orchideeén langs de weg. Na de
pass weer zon. In Vipiteno zit onze hut vlak bij de toren, dat is erg leuk, als ie niet elk
kwartier slaat... Koffie.

Gilfenklamm gelopen. Toen werd er 2 busladingen Israélische toeristen gedropt, toen
was de kloof gelijk een file...

Hotel ...regen en toen hagel, ging effe tekeer. Hagelstenen als kleine knikkers...



De grote oorlog Dolomiti, boek.

Onweer toen we de auto naar het hotel reden. Een man wees nog, ik had geen idee
waarom, maar was mijn sok die buitenboord hing, nu zeiknat. Eten tijdens een buitje.

Belgie — Japan, 3 - 2

Dinsdag 3 juli 2018
Duitsers gesproken, gingen van Neurenberg naar Venice.

Naar Resia.

Nog even door de stad gewandeld en toen de Jauchenpass weer over, deze keer
met beter zicht. In de bergen was het nogal dreigend weer. En na de middag was de
zon weg. Wel warm. Onder Merano naar een Lidl geweest, na Merano gegeten en
koffie gedaan.

De kerktoren staat in de modder, het peil was te laag, jammer hoor.

Regen, dus maar voetbal gekeken in de B&B Erna. Zwe — CH © Daarna droog dus
naar buiten, eten gezocht in 'Mein Dorfl'.

Woensdag 4 juli 2018

Fietsen rond de Reschersee, en toen de Haidersee er maar bij gedaan, als we aan
25 km komen is t heel wat. Wel mooi zicht op alles rondom, maar dat is toch op de
fiets. We hadden zaterdag hier moeten beginnen...

Het begon wat te spetteren, niet de moeite. Fietsen weg, nu naar CH, maar niet de
kortste weg, want we hebben geen ticket voor Oostenrijk.

Ofenpass, Fluelapass, file en omleiding bij Zurich. Hotel Geroldswil. Bediendame
vond wallisers duits geen taal.

Donderdag 5 juli 2018
Warme nacht. Op tijd eten en naar Z. UBP. Stad in maar omdat het bleef spetteren
de winkels maar ingegaan. Gegeten in de Manor.

Koffie in Biel, of moet ik Bienne zeggen. Je hoort weer Frans hier.
Avonds pannenkoeken eten.

Vrijdag 6 juli 2018
Mo relaxen. # Mi boodschappen, en naar tante Annie en oom Wilfred.
Av naar Promo in Le Locle.

Zaterdag 7 juli 2018
PC hobbyen. -¢- ‘s Middags Boudry, zwemmen.
Auto inladen, naar Thierry en Pascalle. Om 20u naar huis. 03:45 thuis.
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