
Via Rhôna 
 

24 aug – 6 sep 2013 

 

Zaterdag 24 augustus.  

Vanmiddag tegen enen vertrokken, via Metz, Epinal naar La Chaux-de-Fonds. 

Gereden tot voor Wanlin om te tanken en gelijk koffie gedaan (14:30) 

Bij het tanken wil ik altijd zover mogelijk vullen en deze keer spoot het terug over mijn 

schoen, dus werden we lekker high in de auto. 

Daarna tot 19:15 om avond te eten, van de weg af, rechtsaf tot het dorpje Trevenans, 

daar pizzeria Le Capri allebei één besteld. Het is nog minder dan 100 km. maar nog 

bijna 2 uur rijden. 

Het eerste stuk hadden we veel regen, later gelukkig droog, geen tol, maar alles 

110/90 km. Daarna de smallere wegen, de grens overgang was erg stil. 

We hebben net iets meer dan een half uur nodig gehad bij de pizzeria, goede 

bediening, dus konden we snel weer verder. Aankomst ongeveer kwart voor tien. 

Dus goed op schema. Hier en daar zagen we al flitsen en niet lang na aankomst 

begint het te regenen. Het regende de nacht door. 

 

Zondag 25 augustus 

Ook vanmorgen nog regen. Naar de dienst in Le Locle, daarna scheen de zon wel 

wat. Thuis een heerlijke kaasfondue. Om ongeveer 16 u. naar oom Wilfred & tante 

Anny. Hun huis bekeken en dat van Michel & Nancy. Alle beelden van de vorige 

bewoner zijn blijven staan, in de tuin, in huis. Wat gedronken en later bij M&N wat 

gegeten, hapjes uit de oven, kaas, worst, brood, thee toe. Om 20.30 weer terug. 



 

 

Maandag 26 augustus 

Zon, maar wel koud. Ontbijt en met Oli en Isa naar Genève. Parkeergarage in de 

buurt van Jardin Botanique. Tegen elven gaan we op weg, stukje door Genève langs 

de fontein.  

 



We volgen de bordjes Via Rhôna, is nog even zoeken. Ook een bospad en een héél 

smal bospad met struiken. Een keer missen we een bordje wat helemaal smal naar 

beneden over keien door de struiken gaat. Ook nog over een brug waarbij je eerst je 

fiets aan de linkerkant over de trap naar beneden moet nemen, gelukkig aan de 

andere kant niet omhoog. In Chauncy bij het tankstation lekkere verse broodjes 

gehaald: Pain Cailler. 

 

Aankomst Seyssel 17.00 u. 68.2 km. Er zaten flinke stukken stijgen in, af en toe 

gelopen. Ook hele daling!  38km/u. Het hotel ligt 3 km buiten Seyssel, helaas over 

een wat drukke weg Het is lekker oud, wel warm, en een vreselijke douche! Nu een 

fietsroute langs het water gevonden, terug naar Seyssel om te eten. Bij de bakker 

vast ontbijt gehaald, want dat serveert ze morgen niet. Restaurant Le beau Sejour 

gaat pas om 19:00 open dus over de brug gelopen en naar een kerk. 

César salade vooraf (samen 1) met niet goed gebakken ei en ansjovis, niet echt een 

combi met de kip, verder allebei een burger van de chef (zat haar in) Om 20:45 terug, 

fiets past niet In garage, auto en vuilnisbakken. Totaal 75.3 km 

 

Dinsdag 27 augustus  

Wel aardig geslapen, dekbed eraf gegooid, alleen laken. Er is weer zon, ook wolken, 

prima fietsweer. 

Eerste stuk over de weg ook klimmen. En dan heerlijk naar beneden record: 44.1 

km/h. Dan een bospaadje dicht langs de Rhône, kuilen, soms smal. Mooie Buddleia, 

spring balsemienen en guldenroede. 

Aan het eind een houten brug, waar we maar net doorheen konden, het stuur om en 

om. En we eindigen op een muur!! Dan ff wat drinken komt een man op een fiets 

vragen of we info willen en begint van alles te vertellen. 

Dus nemen we maar niet de Via Rhôna, want die zou nog niet af zijn, dus weer een. 

keienpad langs de Rhône tot Chanaz. Schitterend stadje. Er zit een kanaal tussen 



met alleen een steile brug niet voor fiets. We rijden maar door, al staat aangegeven 

dat de barrage gesloten is. Is ook zo, dus weer terug naar een andere brug… 

Chanaz in, lekker bakje koffie, koeken voor onderweg, over de route nationale naar 

Lucey, aan chute de Rhône picknick. 

 

Daarna Massigneu de Rives (klimmen!) over de Rhône by Les Mures tot Belley over 

fietsweg. Bij Virisgin verkeert gereden doodlopend, weer terug, maar ten stond er dat 

de weg tot Balme en St. Genix sur Guiers gesloten was, dus hebben we aan de 

rechterkant gereden, alweer over een grindpad om de grote weg te vermijden.  

Daardoor konden we niet naar de slaapplek bij Champagneux. Voorbij La Bruyère 

stond een bordje gite, gelijk vragen, maar deze was al vol. Ze deed alle mogelijk 

moeite bij buurt gites of campings te vragen: alles vol!. Uiteindelijk vond ze nog een 

Relais des Veilles Postes in Les Avenières, nog een klein half uur fietsen. Een 

geweldig oud plekje met een gang kamer met kamers, fiets in de gang. Het lijkt net 

een grot. Het begint net te spetteren 17:10 en zo bijna 71km. 

We kunnen hier ook avondeten, verder is er niks. Nog even wandeling gemaakt en 

huizen bekeken. Dan om 18.30 eten, bier, eerst buiten maar toch te fris, haar binnen. 

We nemen het menu du jour. Frans terrine de legumes (dacht aan Soepterrine), 

cuisse de pintade (parelhoen) en crème caramel, ik ook alleen voor of salade avec 

petit horings. We kregen vooraf nog een bord met allerlei leuke kleine hapjes, het 

eten smaakt echt uitstekend! Er valt nog een klein buitje, om 20.30 weer in kamer. 

 

Woensdag 28 augustus  

Het was een erg donkere kamer, alleen 2 rode lichtjes van de tv. Vannacht was het 

best warm, even licht aan en het raam open, zitten nog grote luiken voor. Het is 

redelijk vochtig want er komt geen zon binnen.  

Vandaag bewolkt, eest weer een stukje terugfietsen tot Evieu. 



 

Lange mouwen en jackje is prima. Boven komen is nog steeds lastig, beetje lucht (in 

de banden) erbij helpt wel. In Briord naar de Supermarkt: water, sap, fruit abrikozen 

koek. Het begint al op te klaren, jack uit. 

Middageten Sault Brenaz - pain au lait, stukje kaas en cola op het pleintje voor de 

kerk. 

 

Er staat best veel wind om te fietsen die we ook tegen hebben. De zon komt steeds 

meer. Vandaag alles asfalt, ook wel wat drukkere weg. Op laatst wilde de nieuwe 

route nog keien paadjes, maar daar hadden we geen zin in, dus over de weg met 

hesje aan tot Jons. Daar Best Western, Auberge de Jons, sjieke kamer met open 

deur met balkon en zwembad! Daar eerst lekker biertje gedronken, ik in bad en Frans 

in het zwembad. 

Onze kleren maar even wassen.... Aankomst 16.30 u. mooi geweest, vandaag 

74.2km, max. 36.06 km/u, gemiddeld 17,6 km/u. 



Nog even eindje gewandeld, gaan maar gewoon hier eten maar ze zijn niet vroeg. 

Tot nu steeds om 19:00, hier 19:30. Lekker gegeten: stukje zalm, aardappelen puree 

en pesto, biertje erbij, ik koffie toe. 

Het blijkt nu dat Frans zijn toilettas is vergeten/verloren, ergens, waarschijnlijk in 

Aventeres, of onderweg bij het banden oppompen… Jammer nu kan hij zijn tanden 

niet meer poetsen, we kunnen niet meer scheren en ik mijn haar niet borstelen. 

 

Do. 29 aug.  

Prima geslapen, soms best even wakker, warm maar de deur was open naar het 

balkon. ´k Ga 's avonds al op tijd slapen. Vanmorgen begint weer helemaal bewolkt, 

of het is een soort mist. Maar het schijnt wel warm te worden, nu nog even niet. Met 

ongekamde haren aan het ontbijt wat prima uitgebreid is! Fruit, yoghurt, etc. 

begonnen met lange mouwen + jack, maar op de brug bij Meyzieu, ons korte 

mouwen shirt aan. Om 11u heerlijk op een trapje in het Parc Miribel Jonage onze 

ontbijtkoek. Het verkeer is te horen en de voorstad in al te zien, Nog een stukje 

omleiding door de velden. Koffie in Lyon bij Amfitheater, World Trade Center, 

Interpol. 

 

Sandwich bestelt en op een bankje opeten. Verder nog even aan Lyon gesnuffeld en 

toen er weer uit, over de weg, maar het verkeer is te doen. 



Echt heel mooi weer. Bij Pierre-Bénite naar een supermarket cake, cola, toiletspullen 

voor Frans, hebben ze geen haarborstel! Op laatst nog wel één gevonden in de 

Carrefour. 

Om 16.45 u aankomst Vienne, schitterend stadje met veel oude vestings gebouwen! 

Vanaf Lyon steeds over de route nationale gefietst tot ik het een beetje beu was. Het 

laatste stukje nog over het fietspad. Hotel de la Poste zo gevonden, prima! Vandaag 

65.4 km, gemiddeld 15.9 km/u 

Door de stad gelopen en Place Ch. de Gaulle wat drinken en na 19u. eten, Frans 

kipburger, ik visburger en cheesecake toe. 

Daarna nog langs het water en over de brug gelopen, er lag een boot uit Hardinxveld. 

Tegen 21u terug in het hotel, genoeg gewandeld. 

 

Vrijdag 30 augustus  

Lekker met raam open geslapen wel een hoop lawaai, 's avonds praten 's morgens 

vroeg vuilniswagen. Gelijk zon! Zal best warm dagje worden. Lekker ontbijt buffet. 

Windje mee, leuk stukje vlak langs de Rhône, wijnranken, mooie huisje, asfalt, soms 

wel het veel boomwortels in de weg. 

 



 

Tot Sablons daar een prima 

bakker: pizza lardons, 

ravioles, croque monsieur, 

cola en een knoert van een 

meringue. Iets verderop 

zitplekje in de schaduw. 

Vandaag lekkere fietsdag, 

wind meestal mee, zon in 

het gezicht, veel langs 

water, bijna niet over de 

route nationale, bijna geen 

grind/zandweg, en een 

enkele keer fout gereden. 

Al om 16.00. in Tain 

L'Hermitage 72.7 km. 04:06 

op de fiets, gemiddeld. 

17,7km/u max: 35.4 km/u. 

Eerst bier bij Cafe de Nice, 

Place Henri Defer. 

Daarna nog een kamer 

gevonden in Hotel Castel. Er 

zitten wel aantal hotels, 



maar ook wat duurdere. Daarna nog eindje wandelen, voor het eten ijsje met 2 bollen 

genomen aan het water. 

 

Over de brug gewandeld haar Tournon, daar nog naar het chateau en église 

gekeken. (weet ook dat ik van Opex een horloge wil) En besloten om aan deze kant 

te eten. Frans fish & chips, ik gratiné ravioles avec saumon en rosé. Iets na 21u weer 

in hotel terug, zal warm blijven vannacht. 

 

Zaterdag 31 augustus 

Zon! Al konden we dat niet gelijk zien door het rolgordijn... De was is weer droog. 

Lekker ontbijt buffet, wel in een kleine, volle eetzaal. 

Gisteren zagen we een Italiaan op een fiets nog voller met bagage dan onze, 

compleet met zwarte paraplu, knickerbocker en kniekousen. Vanmorgen een Duitse 

knul met aanhanger. Verder zeggen we heel de dag “bonjour” tegen alle locals. Hun 

fiets is meestal een mountainbike. Het wordt 's nachts steeds warmer om te slapen! 

Onze fietsen komen steeds meer onder het stof te zitten. Zijn 10.45 in Valence, 

dijkweg met zand en asfalt gereden, prima. 

Onderweg op rotonde bij Charmes sur 

Rhône hebben we een sandwich 

gegeten, daar zat een bakker. Deze 

etappe zou tot Pouzin gaan, maar we 

gaan als een speer, en hebben veel 

wind mee, dus gaan nog verder. We 

zien onze Italiaan nog een keer, hij 

heeft last van de wind zegt hij. We 

moesten ook nog stuk over de D86E, 

maar dat gaat toch goed, en soms is er 



weer een alternatief. We hebben Montelimar links laten liggen en zijn door gegaan tot 

Chateauneuf du Rhône, maar helaas, het hotel is geen hotel meer. Dan door naar 

Viviers (daar zit ook fietsvriend die niet op nam). Achteraf is het leuk, een slaapplek 

vinden, maar niet als niks hebt, en je nog moet zoeken…. 

Eerst chambre d'hôtes (dank zij GPS) maar die zat vol en wees naar een “hotel 

Banlieu", een mansion uit de eeuw van de fam. Bachlieu. Aanbellen en er komt een 

knul uit het raam Ja, hij had plek, fietsen binnen, kamer laten zien: gaaf! Nette 

badkamer. Grote sleutels, plafond 3.5-4.0 mtr hoog, kamer van 5x6 mtr. ingericht met 

allerlei oude meubels. En het ontbijt is morgen buiten op een open een plaats. Viviers 

is mooi oud stadje. We moesten even een uur door het stadje, dan zou hij alles 

opknappen.  

Vandaag 91.6 km, 04:50 op de fiets gemiddeld 18/8km/u. record 37.09 km/u 

Tegen zessen terug, eerst lekker douchen, eigenlijk hebben we bijna een etage, twee 

kamers en een badkamer ertussen. Na 19u. op jacht eten, eerst nog tot waterkant 

gelopen en toen naar een kebab-tent. Hmmm, bord kebab, frites, sla en bier. Tegen 

21 u. terug in de kamer, geen tv, geen internet, lekker lezen. 

 

Zondag 1 september  

Wel lekker geslapen, soms wat warm. Nu weer een smal matras gisteren twee losse 

bedden. Werd wakker van het kraken van een deur, bleek gelukkig raam te bewoog 

in de wind.  

En ik werd wakker van de zondagkrant die met een soort boodschappenkarretje door 

het keienstraatje (Grande Rue) werd gebracht. De sloten en de deuren zijn echt 

geweldig, het licht knopje van de lamp is een deurbel- knop. 

 



Door de landerijen naar Pont St. Esprit bij Donzère nog even verkeerd en dus een 

stuk route nationale genomen. In Pont St. Esprit (mooi stadje) was het markt, meloen 

gekocht, in Viviers al een bruin stokbrood gekocht en op de markt 2 kledingstukkien 

voor 10,-. Nog weer over een barrage en een D.... weg, een nieuw stukje fietspad 

vóór Caderrousse, dan in Roquemaure Daar even heerlijk een cola genomen. 

 

Door naar Avignon, echt mooi! Tegen half 5, het eerste hotel had alleen al een ontbijt 

van 37,-. Eén straatje verder naar rechts gekeken: 1sters Mignon, yeah! Fietsen naar 

binnen in hun privé gedeelte hele kleine badkamer, maar alles is er, en een airco die 

aan staat, met raam open. Totaal 84.4 km, 4:29min.gefietst, gemiddeld 18.8 km/u. 

Douchen en de stad in, 

bier en beetje rondkijken, 

zijn wel heel veel grote 

gebouwen! Eten in het 

centrum is geen probleem, 

erg veel eettentjes. F. 

lasagne V: Tagliatelle 

bolognese en allebei 

erwtensoep. Het waait nog 

steeds hard. 

  



Maandag 2 september  

De temperatuur was prima om te slapen, maar ik heb wel ruim een uur wakker 

gelegen omdat je allerlei vreemde geluiden hoort. We dachten eerst nog een nacht 

blijven maar we doen de rest in twee keer. Je mag niet roken maar ik vond de kamer 

daar wel naar stinken. Zon! Toch gelijk onze spullen en onze fietsen meegenomen 

en heel Avignon rondgefietst langs de muur. Op het plein een kopje koffie & 

sandwich gekocht voor onderweg wat we opeten vlak voor hoppe Vallabrègues op 

een grote rots langs de kant, nauwelijks verkeer hier. 

Maar er zijn ook heftige stukjes met flinke vrachtwagen die met 90 km langskomen. 

De wind is minder warm, maar vandaag niet zoveel fietsen is ook heerlijk! 

Tot Arles, meer zwerver typjes, één vroeg of we even brood en kaas voor hem 

konden halen. Leuk hotel, niet zo duur, fietsen in het nabij gelegen feestzaaltje 

geparkeerd. Hotel ”le Relais de Poste." 

Vandaag 54.6 km, 3:20 op de fiets, gemidd. 16.3km/u omdat we langzaam door 

Avignon zijn gefietst. 

De stad door, biertje, amfitheater e.d. maar daar moet je voor betalen dus alleen 

buitenkant gezien. 

Door alle info komen we erachter dat Vincent v. Gogh hier geschilderd heeft. Het 

schilderij van Café la Nuit is “hier” en de sterrenhemel boven de Rhône o.a. Flink 

stuk gewandeld, eten doen we steeds ruim na 19u, komen we op Place du Forum 

terecht en daar is Café la Nuit !! Echt zo leuk, tomaat mozzarella salade vooraf, kip 

en flan. 

 



   

 

Dinsdag 3 september 

Zon! Het laatste stukje! Vanmorgen lekker ontbijtje, ik heb elke dag een croissant, F. 

doet dat niet, yoghurt een sinaasappel gedeeld.  

Eerst een stukje wind mee, maar als we in de Camargue gaan fietsen, krijgen we 

wind tegen. Onderweg van een afstandje flamingo’s en witte reigers gezien. Het stikt 

van joekels van de libelle‘s, die ook vaak met zijn tweeën vliegen. Nog een 

muskusrat gezien. 

De sandwiches uit Arles in Salin de Girand opgegeten op een bankje in de schaduw 

onder een boom. 

 



En dan op naar het eindpunt! Plage Napoleon, eerst nog met een “bac" gratis over 

de Rhône, bij office tourisme gevraagd of er een hotel is, jawel: François, dat komt 

dus wel goed. Eerst de laatste 75 km. Yeah, de Mediterrannée, omkleden bij de fiets 

en zwemmen maar. Aankomst 14:30 u. 647.4 km. tot eindpunt! 

 

Vandaag 65.5k m =654.7km 03:40 

gefietst gemidd. 17.7 max. 26.1km/u  

Dan op zoek naar hotel François, 

moeten aanbellen, een oude man 

zonder gebitje komt, fietsen door de 

gang binnen, krijgen kamer 7, 40€ 

betalen maar en hij verdwijnt haar zijn 

privé vertrekken. Wij naar boven, fijn, 

een hor in het raam, lekker open dus. 

Aankomst in 9 dagen. 

Door Port Saint Louis du Rhône 

gelopen (eerst bier) op zoek naar een 

eettent, maar dat viel nog niet mee. 

Uiteindelijk bij een pizzeria: F, bacon 

fromage, ik Capri (tonyn) Op de 

terugweg langs de “jacht” haven een 

stel NL-ers aangesproken die op hun 

boot zaten, waren al vanaf 1 april op 

weg, over de Donau, Zwarte Zee en nu de Rhône, Frans mocht nog even op zijn fiets 

rijden. 

 

Woensdag 4 september 

 Zon! Best lekker geslapen alleen had het Cafe beneden waarschijnlijk een hond los 

lopen die heel hard kon blaffen. Strakjes op zoek naar ontbijt. 



In de supermarkt eten gehaald en sap, helaas geen koffie en aan de haven 

opgegeten. 

Het is vandaag warm om te fietsen, lastig. Met de Bac de Barcarin weer over, koffie 

in Salin. Middageten langs de kant vóór het hek van een gite, maar die mevrouw had 

bedacht het gras te maaien, hoop stof en we moesten zelfs weg, want ze deed de 

wegkant ook.  

 

Dit gebied heeft ook enorme joekels van libellen. Langs de kant een meloen gekocht 

en we mochten nectarine en pruim proeven, heerlijk! Ook twee pruimen 

meegenomen en alles opeten op een plein bij locals in Trinquetaille Het is echt heet 

vandaag, fietsen gaat wel, maar stilstaan… 

Om half vier in Beaucaire 65.8 km. gemidd. 17.7, max 33,3, 4:40u. op de fiets. 

Inmiddels hebben we ook al bamboe gezien. Dat groeit hier echt overal! Eest weer 

een flinke wandeling door het stadje, nog even op een bankje in de schaduw, en dan 

op zoek naar restaurant. Het wordt de boot F: faux filet de boeuf, ik pavé sauman. 

Pastis als apero, mmm en rode wijn (gekoeld) bij het eten. Niet te lang blijven na de 

schemering, want de muggen komen. Fietsen hier in de garage. 

 

Donderdag 5 september 

Zon! Prima geslapen, eerst onder laken en toen hadden we het zelfs te koud 

vannacht, lekker raam open en geen muggen. Ontbijt buffet in de bibliotheek leek 

wel, iedereen was stil of fluisterde, het was ook zo'n mooie oude stenen zaal met 

bogen. 

Het zou vandaag 32°C. worden, gelukkig wel beetje wind. Nog even heerlijk Avignon 

in geweest, gezellige drukte, geen horloge, wel koffie, sandwich gehaald en verderop 

aan de Rhône opgegeten. Ook een cigale gekocht, leuke voor thuis! 

Het is echt heel heet vandaag en die stukken zonder schaduw... Maar we zijn in Pont 

St. Esprit, en hebben een mooi hotel. Morgen het laatste stukje. Nu 84,9 km, gem. 

18.0 4:45 gefietst max. 42 km/u 



 

Eigenlijk hadden we te weinig water, wel heel schattig 1 fles van hotel gekregen, 

maar geen 2e meer gekocht. En er waren ook niet zoveel restaurants onderweg. Nog 

één gezocht in St. Etienne, wel 3x rondgereden, maar niet geworden. Dus in Pont 

St.Esprit eerst cola (schonk geen bier)! 34°C 

Niet zoveel gelopen, te warm, etenstijd, doen we maar gelijk onder ons hotel, F. 

stuklam, ik gegrilde groenten, mixed grill (2x worst, 1x spek) Dit was eigenlijk het 

minst lekkere tot nu toe. De fietsen mochten weer in de gang, naast de trap. 

 

Vrijdag 6 september 

Het was warm vannacht en erg lawaaierig, muziek, doorzakkers, macho's in auto’s. 

Prima ontbijtje bruin stokbrood, yoghurt maar 1 kop koffie dus toen hij weg was een 

2e uit de pot getapt. Hij keek erg beteuterd toen hij de volgende mensen koffie wou 

geven. 

Het is bewolkt, huh?! Maar al fietsend trekt het weg, het is vast weer 30°C of meer... 

Eerst naar l'Eglise van Pont St Esprit, en dan op de fiets over de pont, yeah, we 

komen weer wegwijzerbordjes tegen. Lekker door de landerijen. Even van de route af 

naar Bourg St. Andéol, koffie (€2.70!) en bij de bakker, actie: 1x sandwich, 1 boisson 



en 1 patisserie. Dus deze gelijk voor bij de “koffie" genomen. Die mevrouw wilde van 

alles weten over de fietstocht. 

 

 

Zo, geëindigd in Montélimar. Het 1e hotel zat vol, 1e bar weer geen bier, dus cola, 2e 

hotel “Beau Soleil" lekker rustig, wel bij de stad, maar niet erin. 

Vandaag 52.9 km, 3:12 gefietst gemidd. 16.5 max. 34.1 totaal: 858.3.) totaal 

gemiddelde 16.3km/u op de fiets 50:44 min. gemiddeld per dag 71 km. 

Geweldig hoe de Heer ons bewaard heeft voor ongelukken, pech, ziekte ! Alle eer 

aan Hem! En dat terwijl we 3 tot 4 keer per dag glas moesten zien te ontwijken... 

Iets na vijven de stad in, traditie getrouw eerst bier de markt, dan nog eindje lopen. 

Ja, ik zie mijn horloge!! Dan nog één kogel ijs, en op zoek naar een eettent, en een 

goeie gevonden. F: pizza het gehakt, V.sla met boontje, kaas en gerookte zalm. 



Bij terugkomst blijkt ons hotel groene neon verlichting te hebben, dat gaat vannacht 

onze kamer binnen schijnen, sneu voor Frans! 

 

Zaterdag 7 september 

Vanmorgen zonder fiets door de stad, ze mochten in de garage blijven.. 

Veel gelopen o.a. over de markt met allerlei lokale producten. Nog wat gebouwen 

bekeken, koffie en toen gaan lezen in het park krijgt. Frans een sms dat T&J al in 

Montelimar zijn. 

Dus zijn we verder nog samen crêpes wezen eten (Theo salade) en via allerlei 

boodschappen naar Darbres. Daar was het weer minder en hadden we onweer. 

Lekker spaghetti gegeten. Wij slapen in de torenkamer. 

 

Zondag 8 september 

Via een sluiproute (door het 

raam) naar de wc. Daarna 

aankleden, ontbijten met vers 

brood door T. bij bakker 

gehaald. Het is droog, niet zo 

heel zonnig. Naar een vide 

grenier in Lussas. Leuk om te 

snuffelen. Dan terug, bakje 

koffie en naar Aubenas, maar 

konden de vide grenier niet 

vinden. Bleek later van 6-13 

u. te zijn bij de supermarché. 

Dus even doorgelopen en 

toen nog verder gereden hier 

en daar even gestopt. 's 

Avonds bbq, lekker! Vals-les-

Bains met mooi park. 

 

Maandag 9 september 

Raampje open, maar zweet 

me kapot in bed. 

Vanmorgen scheen de zon al 

lekker, maar om te beginnen haar 14 °C. op het gemakje ontbijten en nog even zitten 

en genieten. 



 

Dan op pad via Pont d'Arc, erg mooi om te zien. Daar doorgereden via de Gorges 

met allerlei mooie uitzichtpunten, onderweg geiten gezien die loslopen. 

 



Dan naar het lavendel museum in St. Remèze. Erg leuk, eerst een filmpje (in het 

Nederlands) en dan een rondleiding in het Engels (!), met allerlei oud gereedschap 

en uitleg. Daar omheen groeien ook struiken lavendel. Dan via Vallon Pont d'Arc en 

het toeristen office en een lekker ijsje weer naar huis. Daar heeft Theo prima gekookt 

en wij hebben nog lekker in de zon gezeten. Zitten om 10u 's avonds ook nog buiten. 

 

Dinsdag 10 september 

Vannacht die hond horen blaffen / huilen, Vanmorgen was het zonnig, maar even 

later kwamen er enorme wolken, dus tot 12.30u thuisgebleven, toen was de zon 

alweer terug. Naar het plateau vóór Aubenas gereden om daar een eind te 

wandelen. Gaaf met die kalkstenen die helemaal gevormd zijn, mooi uitzicht iedere 

keer. Daarna nog boodschappen gedaan en thuis nog even lekker in de zon. 

Woensdag 11 september 

De nachten en ochtenden 

worden al frisser, maar de 

zon is er weer! Rond 11u 

met de auto op weg naar 

Grand site de L'Aven 

d'Orgnac. Helaas waren 

we daar 12:15 en ging de 

grot pas weer om 14:00 

open. Maar het was 

schitterend weer dus we 

aten een baguette in de 

zon + boissont + cafe.  

De grot is van kalksteen 

met een natuurlijke 

opening (boven), waar we 

met een gids doorheen zijn 

gegaan tot 121m onder de 

grond. We gingen met een 

grote groep naar binnen. 

Enorme stalagmieten 

verschillend van nog vorm, 

sommige als gestapelde 

pannenkoeken andere 

wijder. En op laatst nog 

een “show".  

 



 

Daarna naar de cave van wijnproducent  Colombier. Een Belgische mevr. vertelt er 

van alles over en we kunnen proeven (later buiten ook de druiven) en natuurlijk 

nemen we wat flessen mee! 's Avonds gaan we uit eten bij Auberge Montfleury met 

ardechoise specialiteiten. Een aantal gangen waarbij je steeds uit twee kan kiezen: 

forel, pintade, faiselle met jam, taartachtig toetje en vooraf en tussendoor nog van het 

huis, o.a. kreeftensoep, sushi en meringue. 

 



Donderdag 12 september 

Wel weer zon vanmorgen, maar ook heel veel wolken. Eerst willen we naar een 

markt, slaan Lavilledieu over omdat die klein is, en gaan naar Vals-les-bains maar 

daar staan maar 3 kraampjes met honing en groente. Toen maar door naar Pont 

d'Arc en naar het plekje waar een stroomversnelling tussen de keien is.  

 

 



De halve middag gezeten en ons kostelijk vermaakt met omslaande en vastzittende 

kano's. Ook nog even de zon gezien. Ook kwam er een hele groep Engelstalige 

kinderen, die er prima doorheen geloodst werden door de leiding. Om 17u. weer 

thuis, nog buiten zitten. Theo heeft weer heerlijk gekookt van heel veel restjes. 

Daarna maar alvast inpakken. 

 

Vrijdag 13 september 

Iets vroeger gestaan en vertrokken vóór de zon over de heuvel kwam (9:20). Het 

past precies in de auto, of eigenlijke net niet. Het was opnieuw inladen passen 

meten, proppen allerlei spullen nog los hier en daar. Via Darbres (vuilnis weg), Privas 

proberen Montelimar te vermijden want daar zouden boeren staken. Vanmorgen 

eerst 10°C. Af en toe beetje regen onderweg. Via Lyon, Reims. Gaat prima zonder 

oponthoud, alleen even stoppen om te tanken, plassen en wisselen. Twee kleine files 

en de brug bij Sluiskil open. Maar bijna de oorspronkelijke tijd, scheelt maar 45 min. 

Dus 20:35  thuis. 

 

 

  



Geneve – Middellandse zee (858 km) 
2013 

Geneve 
Chancy 
Seyssel 68 km 
Belley 
Les Avenieres 71 km 
terug tot Evieu 
Sault Brennaz 
Jons 74km 
Lyon 
Vienne 65 km 
Les Sablons 
Tain l’Hermitage 72 km (Tournon) 
Valence 
Chateauneuf du Rhone 
Viviers 91 km 
Pont Saint Esprit 
Avignon 84 km 
Arles 54 km 
Place Napoleon tussen stand 647 km 
Port Saint Louis de Rhone 66 km 
Trinquetaille 
Beaucaire 66 km 
Avignon 
Pont St. Esprit 85 km 
Montelimar 53 km  

totaal 858 km 

 

 


