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Woensdag 24 september 

Vertrek's morgens 6:15u Ik rij 't eerste stuk tot Wanlin voor de koffie. 8:45 u. Het was 

al druk rond Antwerpen en Brussel. Droog, zon, wolken, hier en daar heiig. Dan rijdt 

F en om 11u Olivier, alleen ff wisselen. Tegen enen vinden we een echt truckers 

café. Menu voor €13.- saladebuffet, bord warm eten (pasta, of steak of kalkoen) en 

toetje, koffie en drinken naar keuze. Dan rij ik nog, half 4 bij Isa, Perrine is ziek. 

 

 



We rijden door ± 16:15u bij hotel, alles keurig, leuke kamer, alleen een desinfectie 

luchtje. Dan naar het stadje, zó leuk, ook met winkels onder de bogen, en een Bern 

Tor. Kopen sandwich en koffie, opeten naast het slot, het spettert wel een beetje. We 

lopen langs het water naar Muntelier en terug. It ijsje en door het stadje, aan de 

andere kant van de straat. 

Nog op de stadsmuur, erg mooi uitzicht, wordt al een beetje donker. We weten nu 

ook hoe we morgen fietsen kunnen huren. Om 19:45u terug het hotel. 

 

Donderdag 25 september 

Goed geslapen, maar ja, zelf 7:00u wakker. Wekker stond op 8:00u Prima kwaliteit 

ontbijt !!! Het is bewolkt, maar het gaat vast open vandaag..... Fietsen gehuurd bij het 

station, soort mountain bikes, even wennen, maar fietst niet onaardig. We beginnen 

naar Muntelier dan door het bos Le Chablais en dan de Mont Vully omhoog.  

 

Gaat prima zo zonder bagage. Van ongeveer 400 tot 600 meter hoogte (653) Naar 

beneden naar Lugnorre, Mur, dan naar Cudrefin aan Lac de Neuchâtel, daar een 

meeneempizza Hawaï voor de deur opgegeten.  



 

Via Montmagny en Constantine naar Avenches. In Montmagny de watertoren 

beklommen, 41m hoog! Avenches is een mooi stadje met Romeinse overblijfselen. 

En dan weer haar Murten, fiets inleveren, 47 km en bier by de Irish Taverne. 

Onderweg nog koffie gedronken bij een atelier in Charbres (?) in ieder geval voor 

Montmagny..  

 



Fietsen in Fribourg en Vaud, op de grens van 

tweetaligheid! 

Vanavond bij dezelfde taverne gegeten😊, 

pastis vooraf en Flammkuchen. 

 

 

 

 



 

Vrijdag 26 september 

Zon! Lekker ontbijt, alles inpakken en in de auto. Dan een rondje door Murten langs 

alle bezienswaardigheden. Een kopje koffie in de zon. Dan de auto halen en naar de 

Coop voor Inkopen. Dan de blauwe snelweg naar Neuchatel, daar is het Fête des 

Vendanges, dus kunnen we niet in het Centrum rijden.  

 



Parkeren bij de haven, waar ze praalwagens met dahlia's maken. We lopen het water 

en eten voor het maison des plongeurs onze bij de Coop gekochte broodjes op. 

Daarna langs het water doorgelopen en door de stad terug, nog ergens bakje koffie / 

bier. Over de "Vue des Alpes" (erg mooi!) naar La Chaux de Fonds, we om 16:30u. 

Even T&P begroeten en met Olivier de stad in voor nog wat en kaas fondue.  

 

Zaterdag 27 september 

Om 9:00u ontbijt, zon, Isaline moet werken. Frans en Olivier gaan duiken op 2 

verschillende plekken. Pascale en ik gaan naar Le Landeron waar de brocante markt 

is. Het is nogal uitgebreid, niet alleen in het oude gedeelte, maar ook ervoor en erna. 

Het is niet echt goedkoop ze weten best van prijzen, maar af en toe lukt het toch. Er 

zijn ook best leuke dingen bij.  

  

We nemen een käsekuchen /quiche lorraine en hoorn met room tussen de middag, 

en later nog koffie. We houden het vol tot 16:30u.  

Vanavond eten we met z'n vieren by de chinees "Bamboo", lekker en allemaal wat 

anders. P&T hebben iets anders. 
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