
Fietsen in Zwitserland 2015 
10 – 19 september 

 

Donderdag 10 september 

We vertrekken om 8.30u om de files te voorkomen, maar we hebben er toch bij 

Antwerpen en Brussel. Tegen elven zijn we bij Wanlin voor koffie en een appelcarré. 

Daarna rijdt F, we tanken nog in Luxemburg, het is zonnig en warm, met de zon plat 

van voren. Tegen half twee gaan middageten. Lekker buiten een sandwich gegeten. 

Daarna rijd ik tot La Chaux de Fonds we hebben de “goeie" weg met al die tunnels. 

Zijn er om 17:15u, het is bewolkt en maar 17°C, terwijl we bijna heel de weg de airco 

aan hadden. 

 

Vrijdag 11 september 

We hebben op de Ikea bank geslapen, met een dekbed van 1.60m en de deur lekker 

open. Frans heeft niet veel geslapen, ik heb Isa horen vertrekken en toen nog 

geslapen tot de wekker. Ontbijt en daarna naar Le Locle voor kalender en thee. Nog 

het centrum van La Chaux-de-Fonds in voor Oli z’n schoenen. Op Lunchtijd pikten 

we Isaline op, voor een restaurant net buiten La Chaux bij een camping om 

käseschnitte te eten, Isa eet tagliatelle met zalm. Als we haar terugbrengen, zien we 

precies daar Michel!  

Dan gaan wij L'Etang Gruère, een 

natuurgebied, waar we rond het meer lopen. 

Dan zijn we niet ver van Tramelan en zoeken 

oom Fredy op, hij weet niet goed wie we zijn, 

maar we zijn welkom en krijgen chips en wijn 

en lopen daarna met hem een rondje door 

weiland, langs de begraafplaats van tante 

Paula en door het stadje terug. 

 ’s Avonds hebben Oli & Isa een uitje. 

 

Zaterdag 12 september 

Vanmorgen zag ik de zon opkomen (7.15u.) 

en ging daarna weer in bed. Met alles 

organiseren blijkt dat mijn witte fietstassen 

niet mee zijn?! Dus… moet ik alles 

reorganiseren en doe de grote witte tas 

onder mijn snelbinders. Heerlijk die vrijheid 

op de fiets, omhoog omlaag, bochten, 



velden, bos, zon en wolken. Tussen de middag eten op Mont Soleil, lekker buiten 

salade en dikke boterham met die kaas en augurk. 

 

Voor Tramelan hebben we nog een heuvel tot 1227 m. Daarna dalen, na Tramelan 

doen we in Travannes koffie, daarna hebben we (aan onze kant) een kleine col en is 

het alleen dalen tot Biel, wel langs de weg, niet echt een fietsroute. Het begin tot 

Tramelan was het wel, 33 km.  

 



Voor Biel kon je kiezen, de weg of voor of Sfr 1.- met de trein, later snapten we 

waarom, want we moesten door 3 tunnels en 1 wegomlegging. De eerste maakte 

heel veel herrie! Totaal 60 km gefietst. Eerst wilden we tot bij het station maar we 

zagen onderweg een bordje een hotel Dufour en die had ik gezien bij booking, dus 

met de gps erheen. We hebben een kamer, de fietsen kunnen we (met de trap) op 

1e de etage zetten, wij zitten op de 5e. Nu eerst bier. Daarna douchen en het oude 

stadsgedeelte in. Nog even in de kerk geluisterd naar de generale van een concert 

vanavond. We vinden een leuk restaurant “les Caves" en kunnen buiten onder een 

afdak zitten, want het begint het te regenen. 

50 km/u door de tunnel. 

We bestellen rösti, ik met groente en raclette kaas überbacken en F met schinken en 

spiegelei, een bord vol maar erg lekker. 

We lopen terug het gaat steeds harder regenen. Oeps, het raam is verder 

opengewaaid en de vitrage opzij, beetje nat binnen... 

 

Zondag 13 september  

Vannacht nog wat regen gehoord, maar vanmorgen was het droog. Prima ontbijt 

alles was er, jammer genoeg maar 1 kopje koffie. Om kwart voor 10 begint de 

kerkklok tot 10u, echt heel luid. We vertrekken iets na tienen. We fietsen door Le 

Landeron, zo'n mooi stadje! Ervoor in Neufville een ontbijtkoek en sapje, water.  

We volgen maar een beetje de gps hebben ook onverharde paadjes. In Cudrefin 

eten we bij I'Ours delen een pizza kebab en elk een salade. 

 



In Estavayer le Lac staat een mooi kasteel, maar die staan op veel plekken. We 

drinken koffie aan de jachthaven, ik had hier adressen gezocht, maar we willen toch 

door fietsen tot Yverdon les Bains, dan is her morgen niet meer zover naar Liliane en 

het weer is nu erg goed. Maar het valt niet mee om nog te zitten. We zijn er om 17u 

en moeten hotels zoeken op de bordjes. Hotel l'Ange is op zondag gesloten, jammer, 

die zag er niet duur uit. Dan zien we Prairie (met spa, gaan we niet doen) en Grand 

Hotel (ook 4 sterren!) Er staat nog een nieuwe tussen “Hotel de la Source" doen we 

die maar, ontbijt niet bij de prijs, dus zonder. Fietsen binnen naast de trap. 

Dan douchen, het is wel een mooie, nieuwe kamer. En dan naar Centre Ville om te 

eten, op het plein naast het kasteel bij Restaurant de la Place. 

 

Maandag 14 september 

Vanmorgen geen ontbijt in het hotel, maar in Yverdon, vast een stuk goedkoper.  

 

 

Dan op weg, in Penthereaz kopen we een lekker stukje Creux du Van en eten daar 

onze ontbijtkoek. Het is aardig wat stijgen en dalen, maar ook lekker zon, wel flinke 

frisse wind tegen, dus we gaan niet hard. Brood vinden we een paar dorpjes verder 

in Poltez le Grand. In Poliez Pittet eten we onze lunch op een houten boerenhutje. 

Onderweg kregen we al een paar spetters..  

 



Tot ongeveer 32 km. 

blijft het stijgen het 

hoogste vandaag is 

895m, zo’n 450m boven 

het  begin. 

Ongeveer 4 km voor het 

einde begint het te 

regenen dat we onze jas 

aandoen. De laatste 10 

km is wel lekker haar 

beneden. We zijn 14:45u 

bij Liliane lekker een kop 

koffie en appeltaart! 

Totaal 42.5 km vandaag Even later is het behoorlijk hard aan het gieten! 

 

Dinsdag 15 september 

Prima geslapen bij Liliane en Stephan. Leuker ontbijtje, koffie en lekker gekletst.  

Vanaf Liliane eerst heel hard naar beneden haar Oron. Er zitten toch ook weer heel 

wat stijgingen, we nemen daarom ook een stukje weg voor Chatel st. Denis, want de 

fietsroute gaat wel erg omhoog. Palé zieux, Ecotaix voor Chatel naar Attalens, lijkt 

wel of we enorm zigzaggen… In Attalens bij een bakker broodjes en koffie, ik zo'n 

nostalgische broodje met gelei erop! 

Je denkt, we eindigen lager dan we beginnen, dus dalen… Maar niets is minder 

waar, elke keer zit er weer een stijging tussen. Vlak voor Montreux bleef het ook 

allemaal omhoog gaan, maar toen zijn we richting het water gegaan, en daar gefietst 

tot Château de Chillon.  

 



 

Er ligt vast verse sneeuw in de verte op de toppen. Dan rijden we terug via Montreux 

en gaan tot La Tour de Peilz, waar we een 3* hotel zien, waarvan prijs redelijk is. 

Leuk stadje, totaal maar vandaag 44,5 km. Niet zoveel, maar wel pas rond de 

middag vertrokken.(11:30u) Het snelst vandaag was 55,4 km/u, gemiddeld 16,6 

km/u. Er waren ook steile stukken naar beneden waarbij ik flinke geremd heb, en 

omhoog gelopen! 

                         



 

Woensdag 16 september 

We hadden vanmorgen een prima ontbijt, was wel extra (Sfr. 9.- p.p.) Spraken nog 

met een Amerikaan die 3 weken in Europa was geweest. 

Dan op weg. Vevey, Lausanne. Na 27 km krijgen we regen, het dreigde al overal om 

ons heen. Bij een openstaande garage box gestopt, regenjas aan. 

Het regent niet echt hard gelukkig. In St. Prex zien we een patisserie en nemen een 

broodje, salade en koffie, buiten onder de luifel. We houden onze regenjas even aan. 

We fietsen niet meer zo dicht langs het meer.  

 

Als we de route de vignoble doen, gaan de jassen uit, veel te warm met stijgen en 

het spetteren is wel klaar. In Nyon gaan we langs de tourist office om te vragen naar 

Château Bossey, beetje duur, maar vooruit nog, even op een keien weggetje stijgen! 

Het blijkt een oecumenisch, instituut en helaas is binnen niet veel te merken van het 

kasteel. We kunnen er ook avondeten, er is een buffet. Vandaag was het windstil en 

erg vochtig, maar nu is het flink aan het waaien. Totaal 76,6 km, gemiddeld. 16,5 

km/u, maar dat over de totale afstand. 

 

Donderdag 17 september 

Toen we wakker werden regende het nog niet gelijk, maar even later wel en hard en 

overal grijs. Dus maar ontbijten en terug kamer tot ongeveer 10:30 u het lijkt iets 

zachter, maar nee… 



 

Dus alles aan broek, schoenen, regenjas, regen cape, pet, fluorjack en alles in 

plastic. We komen in de gietregen in Genève na 20 km, foto bij de stoel en van de 

fontein.  

Dan weer terug, gewoon over de weg. In Bellevue gaan we eten, we kunnen de 

fietsen droog zetten, alle kleding erover en gaan buiten zitten. De mevrouw van de 

zaak vraagt of we niet liever binnen zitten. Dat wel, maar alles is kledder!? Het geeft 

niet! Fijn binnen is het lekker warm!! We bestellen omelette nature met salade en 

frites. 

Bij Rolle is het 

zo'n beetje droog. 

Eindelijk na zo’n 5 

u regen. De zon is 

er zelfs!. Dan 

gaan we weg van 

het meer en 

moeten de viaduct 

over, wat we eerst 

niet hoefden, 

alleen stond het 

bord verkeerd....  

 



Daarna is er een 

gezellig bord: 170m 

15% stijging! Eerst 

viel het mee maar 

het laatste stukje 

moesten we lopen, 

maar zelfs je fiets 

omhoog duwen valt 

ook niet mee. Het is 

17:30u als we in 

Aubonne zijn, we 

stoppen bij een hotel 

want we hebben 

geen idee of en 

wanneer er een 

volgende komt. 

Mooie grote kamer. 

We hangen alles te 

drogen. Fototoestel 

en telefoon had ik in 

een waterdichte zak, 

maar verder is er 

veel nat! Ook dit 

opschrijfboekje en 

mijn portemonnee en 

geld, paspoort e.d. 

We kunnen hier ook 

eten en bestellen 

kaas fondue. Daarna 

nog even naar het 

verlichte Chateau 

gelopen. 

Vrijdag 18 september 

Vanmorgen 9:45u op de fiets, gisteravond was het kraakhelder maar vanmorgen 

spettert het. Het stijgen en dalen is weer als vanouds. Een enkele keer slaan we een 

steile over en pakken de gewone weg. Onderweg kopen we een rivella en maken de 

ontbijt koek op Het gaat best snel, tot Yverdon is het ongeveer 50km daar 

middageten, een heerlijke panini (groot ovaal) met van alles erop verse tomaten saus 

uien, aubergine, pittige saus, courgette, olijventapenade, pesto, mozzarella en rauwe 

ham. 

We hebben gefietst in de cantons: NE, BE, FR, VD, GE 



Onderweg gaat de zon schijnen in Grandson en doen we wat uit. Soms rijden we 

door wijnvelden en soms langs het water. 

 

We zijn om 16:30u in Neuchatel en nemen een biertje op het hoekje waar we vorig 

jaar ook zijn geweest. Dan nog een km terug naar het tankstation waar Olivier ons 

oppikt. Vandaag 89.2 km, gemiddeld 17.8 km/u. Vanavond gaan we bij Pascale 

racletten. 

 

Zaterdag 19 september 

Vanmorgen om 8:00u eerst boodschappen gedaan voor NL en voor het ontbijt. 

Helaas geen magenbröt kunnen vinden. Daarna ontbijt, inpakken en op weg naar 

Besançon in Frankrijk. Het is ongeveer 1,5u rijden, we zijn er om 12:00u en zoeken 

eerst een hotel. Er is een logis de France, maar die heeft alleen dure kamers over. 

Ibis is vol, derde op rij is de helft goedkoper en heeft nog kamers. Prima! De auto 

parkeren, er zijn grote gratis parkeerplaatsen. 

Af en toe regent het, maar meest is het droog en prima weer. Er zijn diverse kerken 

open en te bezoeken met gids, want het blijkt Journée Europeëne de Patrimoine. 

We gaan naar de Citadelle en mogen daar ook daar gratis in (10.- pp.) het is er ook 

best druk. Het blijkt van binnen ook een dierentuin te hebben. Om 18:00u eruit, het 

gaat dicht, en in de stad gaan we een biertje drinken. 

 



 

 

 



Zondag 20 september 

Synagoge, orgels spel in de kerk, rondvaart… 

Dit stukje verhaal heb ik niet gevonden… 

 

  



La Chaux de Fonds - Geneve - Neuchatel 
12 - 18 sept 2015 

 
La-Chaux-de-Fonds  
Tramelan 
Bienne 62 
Landeron 
Yverdon-les-Baines 141 
Goumoens-la-Ville 
Essertes 186 
Chateau de Chillon 
La Tour-de-Peilz 230 
Lausanne 
Nyon 
Bogis Bossey 307 
Geneve 
Aubonne 371 
Yverdon 
Neuchatel 460 
 
Deze vakantie ook met Olivier en Isaline naar Besançon geweest. 

 


