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Donderdag 30 oktober  

Koffie op schiphol. Weg om 16:00 u, aankomst na 4½ uur vliegen en 1 uur later. 

Douane geen probleem, met de bus 15 min rijden naar het hotel. Kamers opzoeken. 

Koffers mag je niet dragen! 23:30 eten! Vlees in ei gebakken, soep en toetje, veel 

laten staan. 'k Had niet meer zo honger, om 00:40 slapen! 

Morgen gaan we om 09:00 uit het hotel weg om te duiken. Hostess van Tourilis is 

een Belgische. 

Vrijdag 31 oktober 

Gotta Abu Ramada 11,5m 52min. Buddy: Rabbo en Hans. Trompetvissen. 

Drift duik? 12m 62 min Rabbo Hans 

Koraalduivels, twee soorten, murene's, poetsvis, blue spotted stingray, krokodilvis, 

soldaatvis, clownsvis in anemoon, vlinder, papegaai en trekkersvis. 

Ontbijt mocht je kiezen, diverse broodjes en lekkere koeken. Eke dag gingen we met 

de bus naar de boot, ze rijden als gekken en ze toeteren om de 10 sec. 

11:35 eerste duik, 14:30 de tweede 

Rijst, boontjes, hamburger/frikandel? 

Stelling van Ronald: Wie hard werkt, heeft geen tijd om te duiken. 

Hans de Wit, de man die sneller duikt dan zijn schaduw. 

21:00 winkelen, t-shirts en kaarten. 

Zaterdag 1 november 

Om 7:00 opgestaan, 8:00 weg. 

Shaboor Turfa 52min 15m. Rabbo Hans driftduik(?) 

Mooi koraal, veel soorten, ook veel kapot. 

Vrije duik naar 15m zonder vinnen met Ronald. 

Marum bay, drift 18m 54min.  

Murene, schildpad, veel zwemmen. Grote vlindervissen, grote koralen, baarzen en 

gorgonen. Vijf dolfijnen na de duik bij t terugvaren. 

's Avonds BBQ, vis rijst, lekker. 

Voor het eten nog wat gaan drinken in de Peanutbar, schaal met peanuts was leeg 

daarna... 

Na het eten bellen en winkelen. Chris wou een lepeltje. We waren uitgenodigd voor 

de thee, maar zijn shop zal vol, 1000 excuses. 



In het dorp word je aangehouden om de waren te zien, vragen naar waar je vandaan 

komt, en dan geven ze hun woorden schat van Nederlands. Frans of Duits. Afdingen 

kan altijd, maar sommigen houden koppig vol. In het hotel nog effe gedouched, lezen 

en daarna slapen. 

Zondag 2 november 

Vlakbij de haven een wrakduik op de "El Minija". Hans en Rabbo 32min 29,5m 

Dit wrak is een Ex Soviet T-43 class, Egyptische mijnenveger. Deze is op 6-1-1970 

gezonken door twee treffers, één inslag is geëxplodeerd. Het wrak ligt op zijn zij. 

Weinig begroeit, koraalduivels, 3 zeenaalden, papegaai en vlindervis. Ex Soviet T-43 

class. 

Vanaf de boot nog een turtle gezien. 

Turfa El Gaz 58 min 15m Hans en Rabbo, Yvonne en Ronald. 

Octopus , blue spotted ray, witte en grijze murene, mooie koralen die volledig de 

bodem bedekken. Vrij zwemmende koraalduivels. 

's Avonds werden CJ en ik door een bellydanser uitgenodigd om mee te dansen 

tijdens een show. 

Chris en Rabbo opgesloten. Foto gemaakt. In de pub nog wat gedronken. 

 

 



Maandag 3 november 

Dolfijnen bij de boot (8) en voor de boot (3). 

Small Gift on Island 60min 26,5mtr.  

Hans Rabbo. Bleu spotted ray, trompet vis, schildpad. Druk hier. 

Ronald en Yvonne hebben een haai gezien al snorkelend. Ik had een dipje die dag. 

Abu Ranmada Island 34m 66min 

Mooi steile drop off, gorgonen, Napoleon.  

Foto gehaald, op de kamer gebleven, rest naar de barbier.  

Ronald ging een waterpijp kopen. 

Dinsdag 4 november 

Umgamar Zuid 22,5m 60 min 

Napoleon, Blue sp ray, murene 

Umgamar Noord 114m 63 min 

Napoleon, 3 murene, turtle, white tip shark. 

Wat gedronken in Three Corner Village. 's Avonds bellen en biljard. 

Woensdag 5 november 

's Morgens naar de oude stad, kinderen begroeten(voor geld) kinderen op kar en 

ezel blijven staan voor foto en geld. Taxi's toeteren om passagiers (niet je hand 

opsteken). Jachtwerf bekeken.  

Terug voor 4 pond met ons achten, net als heen, bonje met de chauffeur. Tot in het 

hotel kwam hij mekkeren, maar Ronald had van te voor een prijs afgesproken 

waarop de chauffeur Yes had gezegd… Uiteindelijk droop hij af. We hadden voor 

local tarief gereden, en niet voor toeristen tarief. 

Eten in Three Corner Village, Easy Divers House Reef. 

's Avonds de laatste inkopen gedaan, bonje bij de tapijten en T-shirts. Blocnotes 

gekocht. Wat gedronken in de hal. Hans en Adrie bleven langer, afscheid genomen. 

Muntjes gekocht. 

Donderdag 11 november 

Inpakken, bagage naar de douche room, (kamer van Ronald en Yvonne). Wat 

inkopen doen (de anderen) naar het strand Three Corner Village, snorkelen, murene, 

eten. 

Snorkelen, trompetvis, geel met zwart vlinder vis achtige, koffervis. 

16:40 koffers pakken en weg wezen, om 18:40 vliegen. 

 


