
Canada met Oli en Isa 
 
31 aug – 20 sep 2019 
Proloog. 

Dit jaar gaan we samen met Olivier en Isaline naar Canada. Zij vliegen over IJsland, wij rechtstreeks. 

Het ging niet echt vanzelf want toen wij (niet die van OliIsa) onze tickets gekocht hadden, ging Jet-

Airways falliet. Wachten op t faillissement, of gelijk nieuwe tickets kopen, krijgen we t terug? 

Uiteindelijk geld terug, maar wel weer duurdere tickets moeten kopen. 

Toen we de reis boekten, wisten we niet dat we zouden verhuizen, dat was pas later. Mogelijk als we 

dat wisten hadden we deze vakantie niet geboekt, er zijn ten slotte altijd nog genoeg klusjes over. 

Wat wel zo is, is dat er al een geïnteresseerde is voor 134, en dat is ook een geruststelling als je op 

vakantie gaat. 

 

Za 31 augustus 2019 

Pfff, echt aan vakantie toe! Miep haar autosleutel kwijt...paniek! 

Willen ze nog van alles even doen ... echt niet! 

Friet, trein 18:55, shuttle bus, sloot lekker op elkaar aan. Hop, naar de bar. Bier! 

 



Zo 1 september 2019 

Ontbijt in ‘the Green House’, bus naar Schiphol, nadat iemand onwel uit de bus is geholpen. 

4 films gekeken, de laatste half, "a Heart full of 

Honey", erg goed. Vlucht ging goed, een beetje lang 

op de koffers gewacht. Waarom gaan mensen zo 

dicht op de band staan, dan kan geen ander er 

meer bij? 

Auto, Nissan.... en toen een rondje Toronto om de 

tijd te doden. Foute keus, erg druk. 

Terug op t vliegveld, Wendy's en Tim Horton 

opgezocht. Bij een lange dag mag je best 4 keer 

eten... 

Olivier en Isaline wilden ook even bij Wendy langs, 

daarna door naar Niagara Falls, motel opgezocht en 

naar de Falls gelopen. Morgen is t Labourday dus 

erg druk. Bij de Falls ging t door regenen, dus maar 

aan t bier gegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Terug lopend, 3km, nog wat regen, t was een lange dag, want t is zes uur in de morgen, NL tijd... 

 

Ma 2 september 2019 

Laat ontbijt, maar t was een beetje druk in de breakfast room en V had niet veel geduld. Daarna naar 

de Falls. De andere 3 gingen nog achter de Falls kijken, ik heb van de zon genoten. 



 
 

  

Isa heeft een tante begraven liggen in Vineland Cemetary, en die hebben we gezocht en gevonden. 

Haar oom zal ze later bezoeken. 

Koffie en muffin bij een farmshop die ook allerlei oude tractors en auto’s had. 



Daarna motel zoeken, en naar tante Wilma. Vandaar hebben tante Wilma en Veronica bij KFC eten 

gehaald. Te veel gegeten. Rond achten naar Travelodge Simcoe om daar te slapen... Rondje lopen, 

bier, demi water gekocht, later geruild voor gewoon water. 

Di 3 september 2019 

Ontbijt, Olivier vond de pannenkoek automaat geweldig, druk op de knop en er rolt er 1 uit een soort 

kopieer machine. 

Met z’n 4-en wordt er wel meer gekwekt. 

Sparrow is een mus (geen spreeuw, his eye is on the sparrow, tenslotte…), een zwaluw is een 

swallow en een spreeuw is een starling. Die vertaling van Vroni voor een zwaluw was effe hilarisch 

maar blijkt juist te zijn. 

St Thomas over de 3, Port Glasgow, hout en steen. 

Dresden, Tim Hortons en door naar Uncle Tom's Cabin. Indrukwekkend dat in 1863 slavernij in 

Amerika verboden is, en na 100 jaar was er nog steeds ellende, Martin Luther King, en van alles in de 

tussenliggende periode. 

We komen in de buurt van de Amish. Roept Vroni ineens enthousiast: Ja! Kijk! Paardendrollen! 

Via London, St.Jacobs, een B& B. 

Een hele uitleg van de gastvrouw 

tot de werking van de kraan aan 

toe. 

Eten in Jacobs Grill, kleine Ceasar 

salad, fish and chips. Erg lekker. 

Wie schreef t boek "Muiterij op de 

Bounty" wat ik thuis heb...? 

 

 

 

 

 

Wo 4 september 2019 

Gister werd er behoorlijk aan de weg gewerkt, dus foto's gemaakt van mannen met stopborden, al 

dan niet met parasol. 

B& B, de geuren uit de keuken stijgen omhoog, we krijgen een Canadian breakfast, pancakes met 

maple syrup en sausages. 



Het stadje in voor maple syrup lollys, speelgoed voor de klein kids, mennonites quilt shop. Rondje in 

de buurt, Heidelburg, Elmeira, proberen de koetsen op de foto te krijgen, mensen is niet aardig 

natuurlijk, quiltshop, koffie, chocolade dip. 

Naar Elora Gorge, maar dat was even 

want we zouden Isaline haar oom 

bezoeken. Elora Gorge is een rivier 

door een rots hoop door, met iets 

watervalachtig… Het was meer een 

uitgangsplek in t bos. 

 

 

 

De oom van Isa is 81, de broer van mijn 

oom. ‘n Rustige man, goed bij, fijne man 

om mee te praten. Staat met 2 voeten op 

de grond, als je begrijpt wat ik bedoel. Een 

heleboel keer zag je m glimmen als ie 

vertelde over het huis dat ie gebouwd 

heeft, en materiaal over het water moest 

aanvoeren. Of over zijn trip naar Alaska. 

Maar ook de sadness, als hij vertelde over 

waar hij woonde dat het lijkt op een 

funeral, dat zij vrouw was overleden door 

een lakse arts. Ik voelde een stuk verdriet. 

Hij was blij met bezoek. 

Daarna door naar Petersborough en ik 

moet plassen… In Lindsay een motel 

gevonden, bleek een double room te zijn… 

dat viel tegen…hoewel…mij boeit t niet. 

Geen bier. 

Do 5 September 2019 

Vroni wil m’n onderbroek weggooien, ik 

zeg leg ‘r een knoop in (in de vuilniszak), 

Vroni  legt een knoop in mijn onderbroek 

en Isa denk dat ze iets moest onthouden… 

Wafels bij t ontbijt, Olivier is de bakker. 

Zon en fris. 

 



Eigenlijk flink doorgereden met 1 stop aan n meer. Veel geslapen… 

In Ottawa een appartement, dat is prettig, dicht bij t centrum. Gauw koffie +, waren we aan toe. 

   

  



Parliament, Rideau canal locks, Notre Dame, "The Laff" voor bier. Eten in t Rideau Centre, dat is t 

zelfde concept als eerst maar nu iets sjieker. We hebben grieks gekozen, erg lekker. Wat n grote 

winkel is dat Rideau Centre, Oli en Isa hebben daar nog een shirt gescored, en toe naar de licht show 

op 't Parliament. 

Daarna water en wijn gehaald en naar de hut. Flink gelopen vandaag. 

 
 

Vr 6 september 2019 

Vroeger, toen t kanaal net aangelegd was, heette het hier Bytown. Queen Elisabeth noemde t 

Ottawa. Er refereert nog genoeg naar Kolonel By, Bymarket, Bytown museum... 

 



 

We sliepen in Arlington Avenue, ong. 2 km van t centrum. 

Vanmorgen Bymarket en omgeving. 

Broodje gekocht en onderweg bij de kerk opgegeten. Mont Tremblant QC. 

La Vieux Four. Italiaans... 1 x raden... Lasagne. Cognac toe! 

Thee in de hut. 

Za 7 september 2019 

Gisteravond begon t te regenen, vannacht ook nog gehoord. 

Ontbijt bleek er niet bij de B& B in te zitten, dat haalden we aan de overkant. Erg goed trouwens… 

 
Gek mens heb ik getrouwd! 



 

Park Mont Tremblant - Rivière du Diable, 2 uur gewandeld naar een uitzicht punt. Eenmaal terug 

begon t te miezeren. 

 



 

Ik weet, achterin een auto zitten op een hobbelige weg is niet leuk. Daar zijn mijn benen ook te lang 

voor. 

...and that's the way the cookie crumbles... 

Vandaag ook veel regen. 

Saint-Paulin, een gat. Mooie gite, maar pas 15 km verderop is eten te halen... Brasserie.... met een 

heerlijke IPA. 

Tjonge, en nu gaan ze al slapen om half tien, moet niet gekker worden... 

Zo 8 september 2019 

Geld halen. Vroni wilde drop omdat er iets dwars zat, uhhuh… 

 

Daarna naar een amfitheater in t bos, mooi en een goeie akoestiek. 

Wandelen … kikkers, vis, eekhoorn (O&I), eenden en chipmunk. Koffie. 

Doorgereden naar Roberval aan Lac St. Jean. Daar waren we om 18:30. 

Een erg mooie rit langs t water, div. meren, voor meer als 200 km. Wat 

regen, zon en bewolking. 

 

 

 

 



 

 



Dat Quebeqian dat is wel zo vreselijk frans, ik maak er na een paar minuten wat van, maar als het rap 

gaat, pik ik het niet op…. en deze baas kon er wat van. 

Hmmm, een baby next door. Ik hoop dat ie slaapt vannacht. 

Eten bij Emporte-Moi. Erg lekker, ook gelijk de duurste. 

Gelukkig is Isaline wat kleiner, ze wist bij ons de licht schakelaar te vinden, die hadden we echt niet 

gevonden! En de trein komt al toeterend langs ons bed rijden. Hoe vaak per nacht hoor je morgen... 

Ma 9 september 2019 

Vroni heeft haar goed doorbakken eitje gehad, dat snappen ze niet vaak. 

Vandaag naar de Zoo Sauvage de St. Félicien. Erg net opgezet park, met dieren uit diverse 

continenten. Eerst hebben we rondrit gedaan, de beren waren op aanraak afstand. 

Daarna wat eten en opwarmen want het was nog fris buiten. Later kwam de zon door en was het 

lekker. De ijsbeer in het water was heerlijk aan t spelen. Afgesloten met de film, met sneeuw onweer 

en wind in de zaal. Daar waren we toch wel een uur of vijf. 

 



 

Toen tijd om naar Saguenay te gaan waar we vanmorgen geboekt hebben. Onderweg Tim met mijn 

favo koek. Danisch. 

Motel Panoramique en we kijken over t water. Eten een paar km verderop bij de cathedraal, L'Gros 

Luxe. (bij gebrek aan een chinees) 

Nog even een brug op. Fris! 

Di 10 september 2019 

Echt een "one bud bathroom". 



Ontbijt bij Tim. Door naar Rivière Éternite voor n wandeling naar Sentier de la Statue. Maria dus... Dit 

ligt in een natuurpark, incl. kassa. 

Oli en Isa gaan niet mee. 

  



Het is 300 mtr omhoog en dan 160 mtr dalen. Veel trappen soms met stenen gemaakt, soms hout. 

Het uitzicht is over de fjord. 

 

Na 3,5 uur waren we terug. Door naar Tadoussac, 

langs de onderkant dus een beetje omrijden en 

op het laatst met de boot over. Even zoeken naar 

een slaapplek, nu één met de badkamer in de 

kast. 

  



 

We hadden de middag snack/eten gemist, dus erg veel trek. Eerst bier plus plankjes in de 

Microbrasserie Tadoussac. 

 

Daarna naar de buren voor t eten... Lachen en ook lekker decadent. Ze hadden een Sonos play 5 

daar, jammer, ik kon hem niet bedienen... 😁 

Wo 11 september 2019 

Ontbijt bij de bakker, boot besproken. Boot geprobeerd te bespreken maar die is de komende dagen 

vol. Allebei.... dus een change of plan, we gaan ipv in Baie Comeau, in Saint Siméon met de boot. 

Jammer, want dan rijden we een stuk dubbel aan de andere kant van de rivier. Koffie gedronken en 



broodjes gehaald, soort coll gekocht als alternatief voor een sjaal, en daarna de boot op gegaan om 

whales te spotten. 

We zagen er diverse op afstand dan wel, de zodiac zaten er dichter op. Maar dan zou Isa t niet breed 

hebben, in de frisse lucht ging t. We hadden wel genoeg aangedaan, want de waarschuwing was dat t 

koud kan zijn. Diverse soorten walvissen en zeehonden. Het mooist is natuurlijk om de staart boven 

water te zien vlak voor ze een diepe duik maken. 

 

 

 



 

 

Daarna bier met nachos. Ook lekker! Tijdens t bier zag iemand een walvis in de baai, en die heeft er 

zeker een half uur rondgezwommen. 

Bier en chips gehaald voor vanavond, hut opgezocht en gaan eten in "all you can eat" restaurant. Als 

afwisseling niet verkeerd. Gek dat je van een middag op een boot zo moe kan zijn. Hij slingerde een 

beetje... boot voor 100 pers. 

18:30 u en 10 gr. 

Leuk dat Isaline een beetje los komt. 

Yeah, en toen pimpelen... bier en chips. 



Do 12 september 2019 

Omdat t water hier bruin is, lijken de meren bijna zwart. Niks van blauw erin. 

Ontbijt aan de overkant, we zaten in een huis wat bij een motel hoort, beetje gehorig maar prima, wc 

en badkamer op de gang. 

Rondje gelopen, en naar de boot, terug naar Saint Siméon, voor de boot naar Rivière du Loup. 

 

 

Even over het strand gewandeld, vandaag zon, dat is erg lekker. Bob Dylan - Every Grain of Sand, daar 

moest ik op t strand aan denken, later dat nummer opzoeken. 



 

 

Oh, gister vòòr de boottocht, zei een voorbijganger, een beetje Swiebertje type, dat ik mijn haar 

moest laten groeien of een muts moest opzetten voor de kou. 

De kerken hebben hier zilveren torens, opvallend. 



 

Via een onderzeeër in Sainte-Flavie aangekomen. 

Zooooo irritant, je doet t licht aan in de wc, en de ventilator gaat draaien! Maar we kunnen in de 

slaap hut eten...das gemakkelijk voor het pimpelen zei Oli. 

Vandaag Ceasar Salad. 

Vr 13 september 2019 

De zon is op... 

Wekker gaat met Anthem van Leonard Cohen. Al een paar dagen, vanavond een andere zoeken... 

Ontbijt met pancakes... 

Buiten staan een kolonie betonnen poppen tot bijna in de zee, ik vind t er niet uitzien, maar we 

slapen in de tent van een kunstenaar. 



 

 



 

Sommigen lopen erbij alsof het winter is. La Pinède gelopen in de parc Le Bic. Zon, strand, bos, 

uitzicht, vogels, eekhoorns, kiskossen.... Erg lekker dus. 

 

Daarna koffie + bij Tim, ook weer buiten in de zon. Door naar ons Motel Royal in Témiscouata-sur-le-

Lac. (Mooi woord voor scrable) Apero met nacos in de plaatselijke tent Pub du Lac. Toen die vol zat, 

jemig wat kunnen die mensen een herrie maken. Isa werd er niet goed van. Even naar het water 

gelopen ... 'n gekke foto gemaakt. 

 



  
 

Za 14 september 2019 

Regen. Ze wilde met de auto, voor 300 meter? Gelopen dus... 

Ontbijt in Pub du Lac. 

Naar Rivière du Loup, beetje gewinkeld, rondgekeken, gelopen, marktje gezien, boekwinkel, enz. 



 [video width="848" height="480" 

mp4="https://www.vroni.nl/wp-content/uploads/2019/09/VID-20190914-WA0002.mp4"][/video] 

 

 



Door naar Quebec. 

Halverwege koffie gedaan, supermarkt, kleding zaak, action, getankt. 

Motel Monte Cristo. Giga bed, das weer eens wat anders. 

Thaïzone, erg lekker. Thee op de kamer en bier ook. 

Zo 15 september 2019 

Erg warm op de kamer, dus de buitendeur open en op de ketting. Beetje frisse lucht is wel lekker. 

(geen raam wat open kan) 

Beetje druk s nachts, boven, gangdeur, buiten. Wel veel ruimte in bed, queen size.... 

Jemig wat maken die gasten een afval, bij t ontbijt alleen al. 

Stad in en via de Rue St. Jean naar de Basilique Cathédrale 

Notre-Dame de Québec voor de mis van 11:30. Het was een 

leuke priester (?) die voorging, meest frans, maar ook in t 

engels voor de pelgrims en vakantiegangers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dan de stad door, Subway, wandel boulevard, parlement, regen, koffie +. Veel straat muziek, politie 

die op eigen manier t verkeer regelt. Pfff, maar wat wor je moe van slenteren zeg... 

 
 

Apero in een pub. Nog wat straten en winkels bekeken. Haven bezocht. Een ontevreden bedelaar 

niet blij kunnen maken. Nummerplaten gefotografeerd (nog meer), en toen gaan eten in Saint 

Alexandre Pub. Poutine Murphy. Lekker, maar een beetje veel. Nog wat in het donker bekeken, maar 

dan terug naar de hut... 

Ma 16 september 2019 

t Ontbijt was een stuk rustiger als gister, veel minder druk. 

We rijden naar Trois Rivières om daar wat rond te kijken, daarna door naar Montreal, met voldoende 

koffie tussendoor. We rijden de 132, dat is niet de snelweg, maar de weg aan de zuidkant. Er viel 

genoeg te zien onderweg. De bruggen in TR en M zijn erg hoog omdat de zeeschepen er onderdoor 

moeten kunnen. 

 



Eenmaal geïnstalleerd zijn we de stad ingegaan. Tussen de hoge "nieuw" bouw staan mooie oude 

gebouwen. De Basilique Notre Dame is gaaf, morgen wil ik binnen. 

    

Gegeten bij Méchant Boeuf. Erg lekker, maar dat kost dan ook iets meer. De whiskey was ook prima. 

Di 17 september 2019 

Gisteravond...behind blue eyes... 

Pfff, boekwinkel, boek winkel, nog ‘n winkel.... 1 cd gezien die ik moet halen in de bieb. 

Koffie. Naar de oude stad, baseliek met Oivier bekeken. Deze is erg gaaf, ik had graag het orgel 

gehoord. 

 



 

 

Rondje vieux ville gedaan. Kerst winkel, in Quebec ook al 1 gezien. Op de duur ben ik dat geloop zo 

zat, pijn in mn rug, bier gedaan, tijdje zitten. 

 

Terug naar de hut, en effe gedut. Om half zeven 

naar een brasserie om te eten, maar was r erg druk 

vanwege een film, iedereen wilde voor de film eten. 

Maar we konden toch vrij snel zitten. Flamkuchen, 

erg lekker, t bier ook natuurlijk. 



Wo 18 september 2019 

Vertrokken met alleen een appel, ontbijt in Cornwall, in een tjebbotent. ☀️ Toen we weggingen 

bleek dat ze griekse was. 

Door naar Brockville. Een brokante kamer, V happy. Bij de haven ijs en koffie. Lekker weer hoor. 

 

[video width="1280" height="720" mp4="https://www.vroni.nl/wp-

content/uploads/2019/09/20190918_153041.mp4"][/video] 

De oude tunnel was erg leuk gedaan. Daarna div. eekhoorns gezien. Gewinkeld, apero met chips. 

Wallmarked, wat een winkel is dat... en eten bij Bud's on the beach, fish and chips, goeie tent. 



 

 

Hier in Brockville zijn alleen in downtown al 7 kerken. Staan erg dicht bij 

elkaar. We hebben vandaag weer niet de highway genomen, maar weer 

de 2 die dichter aan het water zit. Dan ziet je leuke huizen onder weg. 

Maar ons huis is toch mooier... 

 

We hebben een suite, dat betekent een woonkamer en keuken, 

badkamer en 1 slaapkamer waar 2 x 2 persoonsbedden in staan. Dus 

niet snurken en geen winden laten. 

 



Do 19 september 2019 

Eerst naar de quiltshop, Isa is ook overgehaald... 

Naar Gananoque, via de Thousends Island Parkway, weg langs t water. Mooie rustige route, mooie 

huizen. Ontbijt bij Tim. 

Daarna kayak verhuur gezocht een drie uur durende guided tour gedaan met nog twee nederlanders. 

Isa en Oli in een 2 persoons, de rest in een 1 persoons kayak. 

Bald Eagle, Osprey, Blue Heron, turtles gezien. De visarend had net a catch of the day. Op de lokale 

markt een kip wrap, en toen bier. 

Hut opgezocht, modern huis met een oud vrouwtje plus 16 jaar oude hond. 

 

 

 

 



In Kingston gegeten. Bar and Grill, klinkt goed toch. IJshockey op t grote scherm. Daarna nog effe in 

de LCBO, wat is daar de whiskey duur zeg!!! 

Biertjes voor vanavond. 

Vr 20 september 2019 

Gister avond ingechecked. 

Mary en Buster runnen deze B&B. Buster is de 16 jarige. Vanmorgen lekker gekletst met Mary, die 

gezellig aan tafel kwam zitten. 

Gister middag zat ik naast een gepensioneerde onderwijzer die ook om een praatje verlegen zat. 

Toch wel gezellig... 

Via de 33 en de 2 naar Port Hope. In Glenora met de boot, daar nog een chipmunck en twee 

spechten gezien. 9 Corvettes wilden ook met de boot mee, maar jammer genoeg niet op onze boot. 

 



 



DC. Turkey Vulture onderweg... Tim. 

In Port Hope even op het strand gezeten, en daar zagen we meerdere keren vis springen maar 

onduidelijk welke... In de stad zagen we veel vissers in de rivier aan t vliegvissen. Op zalm, en er zaten 

er erg veel. 

 

Maar na een half uur was de tijd op en 

moesten we naar t vliegveld. 

Vanaf Port Hope... een beetje druk, dus t 

koste 20 min extra. Tja, de rest verliep 

vlekkeloos. Isa en Oli vertrokken van 

terminal 3, wij van 1. 

  



 

Gewicht v d koffer was goed. Een groot toestel, 3-4-3 stoelen. Boeing 777-300ER. Hop, film kijken, 

Tolkien, Aquaman en Aladin. Koffie op schiphol en treinen naar huis. 
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