
Bonaire 2023 
24 maart – 1 april 

Vrijdag 24 maart 
 

Vakantie naar Bonaire, geregeld 

door Linda. Ronald, Rob, Harm 

Yolanda, Marcel en Mathilde, 

Jeroen en ik. Vooraf hoorde we al 

dat de heenvlucht door een andere 

maatschappij (Euro Atlantic) werd 

gedaan. 

Ronald was niet happy. Last van 

zijn gereis voor de baas, slechte 

vlieg ervaring, zag dus tegen de 

reis op. Hij had hier al een paar 

dagen last van. Hij ging op 

Schiphol terug naar huis.  

Jeroen had de hint gekregen van 

zijn dochter om de wc deur op 

vakantie, dicht te doen.  

Koffie bij Starbucks. Het boarden 

gebeurde veel later, met de bus er 

naar toe. Wachten, wachten en 

wachten... 

Vertrek had 11:25 moeten zijn, dit 

werd 12:15. De vlucht duurt 9:35. 

Pffff, ik dacht dezelfde vluchtduur 

als Canada, maar dat bleek van 

niet.  

Met een Boeing 777-200 ER over 

Zandvoort, Manchester, boven 

Dublin, langs Newfoundland, vandaar naar beneden over Puerto Rico. Geen films, 

dus maar wat gedut. 

Als je vanboven op een wolk kijkt, met de zon erop, dan zie je de regenboog als een 

cirkel. 

Opnieuw controle in Curaçao, daar een klein uurtje wachten voor we door konden 

voor een vlucht van 12 min. Boven de 60 jaar hoeft niet de schoenen uit te doen voor 

de scanner. 



Inge de Bruin zagen we op Bonaire, ging ook mee. Harm de klos met zijn QR tax 

formulier. 

Auto's halen. 

Grappig, we zitten in de zelfde huisjes als de eerste Bonaire vakantie, alleen nu een 

andere kamer. Huisje met Jeroen en Yolanda, de rest in t andere huisje. 

Werden met bier ontvangen. Vroeg slapen.... 

 

Zaterdag 25 maart 

Vroeg wakker, vannacht een flinke bui, 's morgens ook nog. Ontbijt bij Between 2 

Bun's. Bakje koffie toe, en op naar het duikcentrum voor de Stinapa vergunning en 

de test duik. Een Nederlandse hielp ons en vertelde hoe zij op 18 jarige leeftijd op 

Bonaire kwam wonen. 

 

 

De test duik was aardig, niet de mooiste plek maar er zitten mooie dieren. Spoelen 

wordt verlangd na elke duik. Er zit een ziekte die het koraal aantast, wat verplaatst 



wordt door mensen(pak). Vandaar het spoelen in chloor water. Daarna met volle 

flessen naar de auto verhuur om de derde chauffeur toe te voegen. Lampje brandde 

in Harm zijn auto, dat hebben ze ook uit gemaakt. Niet dat het hielp, het ging later 

weer aan.  

Ook werd er gepind, en eten gehaald. Toen was het tijd om te eten en dat deden we 

bij Windsock op het strand. Na een tijd van relaxen zijn we daar te water gegaan. Dat 

is links naast de steiger, aan het begin van de landingsbaan. 

Deze duik zagen we heel veel barracuda's, ze waren aan het jagen, soms ook met 

vier of vijf. Erg mooi zicht. Bij eentje kon ik heel dicht bij komen (<2 mtr). 

Een aantal koraal duivels. Scholen met vis, die op het rif doken als er gejaagd werd... 

Ook zagen we een kwal die alleen uit tentakels bestond. Er zaten diverse prooitjes in, 

zo leek het. Volgens mij prikte deze ook aardig. 

Spoelen en flessen gewisseld bij Wannadive in Windsock. 

Terug nog even in het zwembad gelegen, en daarna buiten gezeten tot we bij El 

Bigote, aan de overkant konden eten om half acht. 

Polar bier. Dat was lang geleden! 

Nog even sterren gekeken... 

 

Zondag 26 maart  

 

 



Bozo = beste oplossing zonder oplossing. 

BLT =Bacon, Lettuce and Tomato 

Muggen!!! 

Camera check sessie, altijd lachen, Jeroen had dit gisteren al gedaan. 

Between 2 Buns was niet open, dus richting het centrum gelopen en ontbeten bij 

Karels Beach bar, uitzicht op t water. 

Inpakken, boodschappen en door gereden naar Tolo voor de eerste duik. 

Na de duik, zaten we daar plat in de zon, dus zijn door gereden naar Karpata om te 

lunchen. Daar was schaduw. Bruine broodjes kaas augurk, krentenbol, meloen en 

water, pindakaas en pasta. Appels voor na de tweede duik. 

Er stond op en steen “Enjoy Live”, en dat deden twee leguanen. Onder ons toeziend 

oog hadden ze seks. We zeiden nog, daar is het te warm voor, maar daar trokken ze 

zich niks van aan.  

Na een rust pauze gedoken. 

Als toetje kregen we een koppel pijlinktvissen in beeld. Heel grappig hoe de 

fotografen onder ons, Jeroen, Rob, Marcel en Mathilde elkaar verdrongen. 

Appel na de duik, de granny' s waren prima maar de Red Delicious, daar had je een 

fles water bij nodig. Of zoals Rob zei, ik heb nog nooit zo een dorst gehad na t eten 

van een appel. 

Siphonophore Nanomia Cara, zo heet de kwal die voor wij gisteren zagen. 

Mop vertelt, er zit drie man op een fiets, hoe heet de middelste...? Erg leuk is als je 

vragen stelt aan Rob, en hij die beantwoord. De eerste zit voorop, de achterste zit 

achterop, hoe heet... 

Flessen ruilen want we gaan een nachtduik doen. Bij het duik centrum zagen we 

Jochem en zijn vriendin Mirthe. Even gekletst, hint gevraagd voor eten en duiken. 

In de hut wat drinken, paprika chips (was op voor Harm terug van was ) en 

wachten tot het donker wordt. 

Zonsondergang kijken: Jeroen zei, ik ben zo romantisch als een leguaan.... 

Nachtduik bij Tree Lake. Vlot na zonsondergang te water gegaan, en kort daarna zat 

de eerste en later de tweede Tarpons bij ons. Grote krab, kleine rode mini krabbetjes, 

witte tong. Veel kleine visjes in onze lampen.  

Yolanda in een zee-egel gestapt. Ze kreeg de naalden uit haar voet. Spoelen, eten 

gehaald bij de Chinees en in het huisje gegeten, Harm en Rob aten bij Bonanza. 

 



Maandag 27 maart 

Slecht geslapen, door muggen en omdat ik niet gedoucht had, zweten! Eten bij 

Between 2 Buns. 

Naar de apotheek: Yolanda wilde een crème voor haar voet maar zonder recept 

kreeg ze daar niks. Daarna heeft besloten om maar geen crème te smeren. 

Inkopen bij de supermarkt met meest 'gezellige' caissière (volgens on foerage team). 

Flessen wisselen bij Windsock.  

Duiken bij Red Slaves, er werd gezegd dat er bij deze wind veel stroming zou staan, 

maar dat bleek alleen in de ondiepte te zijn. 

Lunch en zwemmen bij Pink Beach, omdat daar beschutting voor de zon zou zijn, en 

dat klopte, er stond één boom. Daar zat een pelikaan, en ook zagen we fregatvogels. 

Volgende keer zwemmen met de vinnen aan, maar dan moet er een foto genomen 

worden, met de vinnen bovenwater... 

Duiken bij Salt Pier. Een geweldige plek, barracuda's, turtle, 3 tarpons, scholen met 

diverse vis onder de kant en bij de palen, Giant Pufferfish, schooltje geep vlak onder 

het platform en op het eind in de ondiepte nog 6 squits. Geweldige duik van 90 min. 

IJsje eten en proberen te pinnen in Kralendijk, maar pinnen lukte mij niet omdat de 

ING pas nog niet op wereld stond. Stond in de mail... 

Reddingsoperatie turtle. Mathilde had haar 

schildpad ketting in een boom gehangen bij Pink 

Beach. Dus zijn Yolanda en Mathilde nog even 

terug gereden, en gelukkig gevonden. De ketting 

was een souvenir uit Costa Rica. 

Ik dacht, hier in restaurant Trocadero ben ik vaker 

geweest... er werd "nee" gezegd. Ze dachten, in 

en parallelle dimensie? Toen vroeg Yo of ik in een 

warphole ben geweest.... 

 

Dinsdag 28 maart 

Lekker geslapen. 6:45 buiten. 

Met de auto om eten, eerst het duikspul uit het 

berghok. Daarna inkopen en pinnen met Visa, 

Vroni kan mijn ING pas niet verzetten naar 

wereld. (Oh ja...) 

Onderweg gestopt bij Karpata, waar Mathilde 



haar handdoek had laten hangen, maar die was weg. Door naar Nukove gereden, 

kostte even moeite om de juiste weg te vinden, maar was een mooie rit. Flamingo's. 

Langs Bopec, de stuiterwegen... 

Daar gedoken. Mooie plek, te water gaan was wat lastiger. 

Gegeten, vegetarische worstjes (peentjes), groene ballen (druiven), en zalm 

(Cantaloupe, meloen). Maar verder broodje kaas met augurk, pindakaas, nutella en 

speculaas. En water! 

Vandaar naar Playa Frans gereden en eerst de flamingo's bewonderd. Er stonden er 

een paar dichtbij, en meer verder weg. Ook was er een pelikaan. 

De duik was mooi, veel scholen met verschillende soorten vis, ook mooie koralen, 

champignon of paddenstoel koraal. Maar ook veel afgebroken koraal, storm of? 

Teveel kapot om toe te schrijven aan duikers... 

Flessen wisselen en een ijsje dichtbij TWR. 

's Avonds een nachtduik bij Hilma Hooker. We zijn niet naar het wrak geweest, maar 

ondiep gebleven. 

Bij het te water gaan mijn rechtervoet zeer gedaan, net als mijn linker in Gent. Balen! 

Beerkreeft, heremietkreeft, rode krabbetjes, andere krabbetjes, garnalen, zeesterren, 

slapende papegaaivissen, twee tarpons enz. 

Terug eerst eten aan de overkant in El Bigote. Daarna spoelen... 

Mathilde haar bril kwijt met correctie glazen. Om elf uur zijn Jeroen en M&M gaan 

kijken, en de bril lag bij de instap... gelukkig! 

Yolanda had in de andere auto geroepen, kijk een asfalteer machine. De rest vroeg 

zich af hoeveel mensen dezelfde uitroep zouden doen.... 

 

Woensdag 29 maart 

Ontbijt bij Between 2 Buns. Inpakken, inkopen doen, Jeroen als 4e chauffeur, hij wil 

tussen de middag lenzen wisselen in de hut. Ook gemeld dat het lampje van motor 

management wéér brandde, en toen kregen we een andere. Tanken, spul 

overgooien. 

Duiken op de Hilma Hooker. Yolanda besluit een keer over te slaan, ik wilde niet 

diep, zeker geen deco, dus met Jeroen gedoken. Uiteindelijk viel het mee, de 

bovenkant van het wrak ligt op 16,5 meter dus konden we daar gemakkelijk naar toe. 

De bodem is 31 meter. Geep aan de oppervlakte, vlak voor de kant. 



Een eindje verder gegeten onder een paar palmbomen. Daarna gelijk met Jeroen 

terug naar de hut, want hij wilde zijn lens wisselen. Ondertussen heb ik effen naar 

huis gebeld. 

Terug op locatie gewacht op Jochem en daarna naar White Slaves voor een 

prachtige duik. De locatie net om de hoek vanwege de wind en instap niet genomen, 

maar de plek net naast de slavenhuisjes. Het leek wel een tuin. Een rog en een 

grouper in de diepte, een adelaarsrog die ons in de ondiepte voorbij zwom. Een paar 

zandalen. De boom uit Avatar gezien. 

 

Toen we uit het water stapte rende er wat het water in, rennen, het leek wel springen. 

Maar het waren geen kikkers, maar krabben volgens Jochem. 

Flessen wisselen en boodschappen doen voor morgen. Morgen naar het park, we 

willen op tijd weg. 

Eten bij de Jamaicaan, terwijl de ezels door de straat lopen te balken van plezier.... 

Hoe kicken we af van elke dag, minstens twee uur Nitrox? 

Getij Bonaire - max. 30cm 

Slagbaai - baai waar geiten geslacht werden. 



 

Donderdag 30 maart 

Ontbijt bij de hut, daarna door naar 

Washington Slagbaai Natuurpark. Deze 

keer de lange route genomen, dat geeft 

een mooi zicht op het park, oostkust, 

flamingo's, vuurtoren en de diverse 

duikplekken. 

Gedoken bij Playa Benge. Mooie plaats, 

beetje troebel door de wind, maar dat was 

afgelopen twee dagen al zo. Poetsvissen 

poetsen een papegaaivis, en diverse 

kleinere vis. Barracuda. 

Omdat Jeroen zo onder de indruk was 

van het natuurschoon, heeft hij deze duik 

over geslagen, en zo komen wij weer aan 

leuke in het water stap foto’s. 

Eten onder de parasol. Mathilde aan t 

schilderen, inclusief mij. 

Doorgereden naar Wakaya II voor de 

tweede duik. Jeroen, daarna even met 

Rob, daarna met M&M voor de laatste 

minuten, had nog genoeg lucht.  

Pelikaan op het strand, en drie in t water. 



Daarna het park uit voor meer stuiterwegen om krabbetjes en muurschilderingen te 

zien. Vanuit de hut, in sjieke outfit samen met Yolanda, naar het centrum gelopen en 

uiteindelijk bij Trocadero gegeten. De rest geloofde het sjieke wel... 

Daarna in onze hut de Play list gedraaid. 

 

Vrijdag 31 maart 

Inpakken, gegeten bij de hut, Rob is bij Between 2 Buns gaan eten... 

Na een zit, koffie met gebak bij Between 2 Buns. Ik zei gisteren dat ik zaterdag thuis 

Between 2 Buns ging eten, de gezichten en reacties spraken boekdelen... 

In de stad moesten inkopen gedaan worden, R, J en ik bewaakten de auto met al 

ons spul... daarna naar t zuiden gereden, bij de vuurtoren gestopt, en bij Sorobon 

geluncht. 

 

M&M hebben nog gezwommen tussen de surfers. Daarna naar het vliegveld, H en R 

hebben daarna de auto ingeleverd. Inchecken en wachten.... 

Mathilde borg haar rokje op, wapperde er even mee, en zei, tot over drie maanden... 

(op het Oostkapelse strand) 

Een jankend kind in het vliegtuig, de ouders hebben oordopjes in...wat betekend dat? 

Gelukkig viel het mee... 

Boeing 787 Dreamliner 

 



Zaterdag 1 april 

Voor de landing zei de piloot tot twee keer toe dat we in Brussel zouden landen. 

Koffie bij Starbucks, broodje AH, en de trein naar huis... 

7 DTZ-tertjes stapten op de trein, eentje ging er in Goes uit, toen bleven er nog 6 

over....enz enz… 

Kom je thuis met de schuursleutel, is de tussen deur op slot! Even naar Lidy 

wandelen door de regen op mijn sandalen voor de sleutel, kom je terug, gaat de deur 

niet open omdat de sleutelbos er aan de andere kant inhangt. Even naar Lidy lopen 

door de regen op mijn sandalen voor de voordeur sleutel... en dan heb je zin in 

koffie... 

 

Play list: 

Begin de dag met een dansje 

Lion King - Circle of Life 

Paolo Conte – Max 

Leonard Cohen - Take this Waltz 

Leonard Cohen – Anthem 

 

Mathilde - Johnny Clegg - Thamela / Die son trek water 

Harm - Kind v Kinderen, Kerstezel 

Yolanda - Dorus, Twee Motten 

Rob - opzij opzij opzij 

Marcel - Een eigen huis 

Frans - Joan Baez, Forever Young 

Casa di Papel - Bella Ciao 

Jeroen – Zuiderzeeballade 

Hobbit - Misty Mountains  

Army of Lovers – Obsession 

Gratias a la vida - Mercedes Sosa 
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