
Donau Quelle – Wenen 

 
Proloog 
Woensdag 1 juni 

' s Avonds een duik bij Zoetersbout met Rini. Leuke duik, en daarna leuk met hem 

over motorrijden gekletst. Hij heeft ook bij Jos gelest. In het gesprek deed hij wel 

dingen waarvan ik dacht, best heftig hoor, maar ik ben ook geen 23 meer.... Tijdens  

de eerste les een wheely maken bv. 

Dinsdag 7 juni  

Mijn fiets naar Minnaar gebracht, voor een nieuwe spaak en een beurt.  

Woensdag 8 juni 

Fiets opgehaald, er was ook het achterblad en ketting vervangen. Top, ik kan er 

tegen aan. Zaterdag zal ik even een eindje rijden om uit te proberen.  

' s Avonds een duik bij Veerweg Wolphaartsdijk met Els. De buddy check kon door 

ons allebei wel beter, Els zat te klieren met trimmen, maar daar heb ik geen last van 

gehad, verder een mooie duik. 

Donderdag 9 juni  

Even niks, hoewel... eindelijk voor elkaar gekregen om de kaarten en de tracks op de 

gps te krijgen. De normale site is uit de lucht, de vervanger geeft geen goed 

resultaat, een Duitse site was de oplossing. Maar voordat je dat voor elkaar hebt? 

Vrijdag een duik met de Leuke Mensen bij Putty's Place, en daarna eten bij t Loze 

Vissertje, heel gezellig. 

Zaterdag 10 juni 

Oefenen voor Verdi, WAT...! Toen ik weg wilde gaan een lekke band! Op Vroni haar 

fiets gegaan. Bleek dat de rest van de oude spaak doorgedraaid was in de 

binnenband. Vroni heeft de fiets weggebracht naar Minnaar, klaar terwijl u wacht. 

Na het zingen de kraam bezet in Middelburg voor de havendagen. Leuke contacten, 

en veel bekenden gezien, daarna raclette thuis. Wat een druk leven hebben wij. 

  



Zondag 12 juni 

Een rustige dag met s middags een rit. Zie motor verhaal. ‘s Avonds nog even 

gefietst om te kijken of de fiets goed onderhoud had gehad. Hier was ik niet eerder 

aan toe gekomen. 

Maandag 13 juni 

Ingepakt en vertrokken om 09:10 u. 

Vroni heeft banaan mee. Moet niet gekker worden, ze gaat op haar moeder lijken, 

maar dat mag ik niet zeggen. 

Fout gereden, over Luik i.p.v. over Namen. Koffie. Maar is ook wel leuk eens wat 

anders te zien... 

Dit stuurde Betty onderweg: 

Vanmorgen hebben we een zeer trieste mededeling voor jullie. We kregen via 

Ronald S. te horen dat Rini G. afgelopen zaterdag is verongelukt bij Kapelle op zijn 

motor. 

Rini is sinds januari 2019 lid van Duikteam Zeeland. Rini was op dit moment bezig 

met zijn 2*-opleiding. We zullen Rini herinneren als een enthousiaste gedreven 

duiker. Na de duik had hij altijd een lach van oor tot oor. Hij genoot van het 

onderwaterleven. Rini had mooie plannen voor een duik carrière. Hij wilde graag 

leren zover als het maar kon.  

Heftig, twee woensdagen terug nog mee gedoken en lang na gekletst. Een vrolijke 

gozer... 

Ik kreeg de vraag: wat doet dat met jou? 

"Geschokt, leuk met hem gesproken, die woensdag. Hij reed bij dezelfde instructeur 

als ons, vrolijke jongen, zo jong...heftig. ‘t Leven is vluchtig. Ik mag bijna drie keer zijn 

leeftijd hebben…" 

Vignet CH motor? Ja dus. 

In Luxembourg broodjes gekocht en gegeten, 40 km voor Strasburg koffie, dan is t al 

half vijf, het rijden gaat dus niet zo snel. 's Nachts is beter. Nu warm en 25 gr. En 

geen airco. 

Het laatste stuk was allemaal binnen wegen, rotondes, verkeerslichten en weg 

reparaties, dus dat schoot niet op 

In Donaueschingen zijn we eerst eten gaan zoeken, het was tenslotte al 19:00 u. Het 

enige wat we open zagen was een kebab tent. En met een biertje smaakt een pizza 

kebab! Het vlees kon beter en de hoeveelheid groente was prima. Vandaar gebeld 

Pension Jägerhaus. (het landnummer van D is 49). 



Wandelen, thee, nog drie gasten gezien, en er staat een NL auto. Fietsers? 

 

De Rit 
Dinsdag 14 juni 

Vroeg wakker, kaartje gezien van Rini. 

Dat liegt er niet om ... 

"If one day speed kills me, do not cry 

because I was smiling" 

 

 

Koffie in de hut, reiskleren in de auto, en 

gaan. Eerst ontbijt in de Karlstrasse, dan 

door naar de quelle... Een trekpleister, 

zelfs een lift om je fiets bij de quelle op 

de foto te zetten. 

 

 



De Donau lijkt breed maar is een schoen diep, op sommige plekken lijkt t op de 

leiding bij Ritthem. Wat erg leuk is, is dat de waterplanten aan het bloeien zijn. 

Mijn benen moeten wel vreselijk bijkleuren! Koffie in Geisingen en de kerk bekeken. 

Grote vogels, witte vlek achterop de vleugels onder, en boven een mooie tekening, 

opzoeken. Achteraf is het een Wouw. Eten gekocht in Tuttlingen en onderweg 

opgegeten. 

De wegen zijn heel goed aangegeven, eigenlijk geen boek of gps nodig. Had ik wel 

verwacht. De omgeving is of landelijk, door de velden, stadjes, met de nodige 

industrie en winkels. Ik verwacht meer na Regensburg en Passau, maar dat is een 

vermoeden. 

In Mülheim een uitstapje naar de oude stad. Kerk, poort, en oude straatjes. 

Daarna verder, en nu moet ik terug nemen wat ik geschreven heb, we gingen door 

een smal dal, geen industrie, geen auto's, geen dorpen, heerlijk door de natuur voor 

een paar uur. Heel gaaf stuk. 

 

Zon, strak blauwe lucht, warm, we moesten gewoon in Beuron aan de koffie en bier 

0.0. 

Onderweg nog een aangereden hazelworm gezien, zijn staart bewoog nog, maar 

over de punt van zijn kop was een wiel gegaan. Maar aan de kant gelegd... 

Nederlanders met de camper en fiets even gesproken op het terras. Er parkeerde 

een Honda NC750 naast ons, was waarschijnlijk een 2016 model. Nog even met de 

dame gesproken die er mee aankwam rijden. Hij reed overigens op een Harley. 😉 



Om 16:45 bij Pension Murmeltier in Hausen im Tal. Douchen, bier, eten bij t lokale 

restaurant, rondje lopen. 

Heel vervelend, er kwamen continue motoren voorbij. 

77km. 

Woensdag 15 juni 

Die appel die nog in de auto ligt, zal wel gaar zijn, als we terugkomen. 

Ik ben net zo jong als mijn geboortejaar... 

Eerste stuk net als ‘t laatste stuk gister, pad vaak door de bomen, af en toe pittige 

klimmetjes, net aan te fietsen, en weer naar beneden. Onderweg zei een man, geniet 

er maar van, zicht op de rotsen, want na Sigmaringen is ‘t gedaan met de felzen. In 

Sigmaringen koffie met gebak. 

Overal ooievaars, in het veld op daken. Wouw zien we ook weer genoeg. 

In Ennetach gegeten. Het is erg warm. Onderweg nog even gestopt, en gezeten, 

drop gegeten. Zelfs een lokale hond wou de auto niet in, zo warm... 

In Riedlingen een eiscaffee. Er kwam een Yamaha soort Rebel bij ons staan. Maar 

geen Honda Rebel. Erg gaaf. Opzoeken! 

Door tot Obermarchtal, daar werd gezwommen dus ben ik ook gegaan, erg lekker 

even af te koelen in de Donau. Check!!!  

 
 

We slapen in het klooster Obermarchtal, erg groot, je loopt je verloren, maar ook 



leuk. Het lijkt niet oud, is goed onderhouden. Gelijk de Trinkstube opgezocht voor 

bier. 

Douchen, kloosterkerk in, uitzicht over de Donau, eekhoorn, biergarten, Wurstsalat 

und Flammkuchen. 

Na de thee nog wat rondgelopen buiten en geluisterd in de kerk, naar wat het koor 

aan het oefenen was voor morgen. Morgen is er een processie en een mis. We gaan 

t zien. 

77 km tot. 154 km 

Donderdag 16 juni 

Fronleichnam (Sacramentsdag)  

Donkere wolken pakken samen. Er zijn hier ontzettend veel kamers, en wij hebben 

een gang voor ons zelf! Keurig netjes, ziet er bijna nieuw uit. 

Het ontbijt is top. Tijdens het ontbijt regende het, beetje onweer. Daarna zagen we 

de processie, 3 flinke knallen, kanon of carbid? Maar erg weinig publiek voor de mis. 

Veel van de muzikanten ging voor de mis naar huis. 

 

In ieder geval droog toen we weg reden, wel benauwd door de natte bodem en de 

zon. In Munderkingen de Marienkapelle bekeken, ook daar weer de grond versiert 

met bloemen.  

 



Verleih’ uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unser’n Zeiten, 

Es ist doch ja kein Ander’ nicht, 

Der für uns könnte streiten, 

Denn du, unser Gott alleine. 

 

 

Een Denkmal op het kerkhof waar een 

verhaal bij hoort, een man daar vertelde 

het. Het was voor een aantal niet 

fascistische mannen die in het verzet 

zaten, is wat ik begreep. Maar ik wil het 

nog opzoeken. 

In Ehingen koffie half plus. Daarna 

tegenwind, door het Blautall naar 

Blaubeuren. Naar t blauwe meer/bron 

gekeken. Dan eten, nou ja, je denkt dat 

je een kaas broodje besteld, je krijgt 

quark taart. 

Ga je een ijsje halen in Blaustein, komen 

er 5 ouwetjes naast je zitten waarvan er 

minstens 3 tegelijk aan het woord zijn. 

Erg warm vandaag, maar we rijden regelmatig onder de bomen. 

Hotel Stern in Ulm, snel douchen, bespreken voor morgenavond, dan de dom in. Wat 

een groot ding is dat, echt giga. Bach was er ook. 

Daarna bier, en naar de Donau gelopen, daarna eten bij de Italiaan L'Osteria. 

67 km tot. 221 km 

 

Vrijdag 17 juni 

Buiten ontbeten. 

Günzburg, voor de koffiestop al 30 km gedaan. De autoweg en spoor liggen 

overwegend langs de route, het laatste stuk over de Donaudijk. 

Konditorei in Gundelfingen, 48 km. Gedaan, het record is 50 km voor middageten... 

Op een bank in de schaduw gegeten. Laatste stuk was rustiger rijden. Er fietsen hier 

wel veel mensen, maar dat was bekend. 



 

 

Romeinse tempel bekeken. 



  

Dillingen, de Basilica St. Peter is heel gaaf. IJs gehaald. Waar is Dillingen bekend 

van...? 

Plaspauze in t bos, Vroni komt terug en zegt ' het ruikt in het bos naar look'. Ik zeg, 

'ja, pieslook'. 

Mislukte koffie-bier pauze. Dan maar een cola in t volgende dorp. Naar slaapadres 

Ristomassimo in Buttenwiesen, maar we waren te vroeg, pas inchecken na 17:30, 

dus een biergarten Beim Lagoi gezocht in Pfaffenhofen, naast de kerk, altijd goed! 

Gelijk maar gegeten, want het restaurant in ons hotel is niet open.  

Vroni weet na 1 bier niet meer waar ze vandaan kwam. 😁 (OK, 1 halve ltr...) 

Terug naar het hotel, zij belden, Vroni belde, zij belde, code van de kluis en we 

konden erin. 

Wat is douchen lekker na een zweet dag! 



Uitgestorven is het hier, wel de tentoonstelling bekeken over de joodse 

gemeenschap, net naast het hotel. 

92 km tot. 313 km. 

Zaterdag 18 juni 

Ontbijt voor ons twee, tsja, een hotel in een gat... Maar een heel vriendelijke man, 

met meerdere filialen. Nu het ritueel en dan kunnen we weer, nadat hij ons een 

espresso gaf. 

Net 12 uur en 40km gedaan. Was het gisteren een vlakke dag, vanmorgen diverse 

keren klimmen en dan weer snel naar benee. Dat, naar benee, dat gaat wel... 28 

graden.  

Bertoldsheim, bier 0.0 met een stuk framboos gebak. De Donau is hier 700 meter 

breed.  

Kom er net achter dat ik mijn. Lader heb ik laten liggen, zat nog in het 😕 stopcontact, 

hoog aan de muur, stomme plek. 

 

Neuburg. 

Heet heet heet... Wauw, en op dat moment geen Donau en bank in de schaduw, ik 

had wat graag t water in gegaan. Misschien heb ik ook iets te weinig gegeten. 

Om 16:00 uur in het hotel Roomreich in Ingolstadt. Ingechecked, maar eerst bier uit 

de automaat.  

Een vreselijke kamer, geluid geïsoleerde kamer, zwart en paars, en veel beton.  



Na douchen de stad in met de fiets. Weer bier. Nodig, want het was warm vandaag. 

Salade en Vroni Falafel... Nieuw snoertje gekocht om de telefoon op te laden. Lang 

en op het terras van het hotel gezeten, weer bier. 

Beetje gek, nu horen we geen kerkklok, afgelopen dagen hadden we dat wel, meer 

dan 1 zelfs. 

83 km tot. 396 km plus 4 naar de stad en terug. 

Zondag 19 juni 

Wekker eerder gezet, tussen 12 en 2 misschien siësta doen? 09:15 weg, niet echt 

veel vroeger... 

De Donauer Auen zie je nu wel duidelijk, dit zijn de uiterwaarden, maar we zien nog 

geen scheepvaart. 

Vandaag gaan we mogelijk de 10.000 km halen, van de vakantie fietstochten sinds 

2010. 

Bij Kloster Weltenburg gegeten, de Asam Kirche bekeken, zie foto's, door t water 

gelopen in afwachting op de boot, het is een soort 'de Piet' van hier, SUP’s, kano's 

opblaasboten enz. en met de boot naar Kelheim. Zo missen we een heet stuk van de 

dag.  

 

De bootrip was mooi omdat dit stuk tussen de rotsen ging, dat zouden we op de fiets 

niet gezien hebben. Maar om drie uur was het nog heet, op een plek onder de brug 

een tijdje doorgebracht... 

 



 

In Herrnsaal water gepakt, danke gemeinde. Even daarna gezwommen, Vroni alleen 

tot haar navel... Het was stevig zwemmen om bij te blijven. In Bad Abbach bier. Zo 

warm...  

We namen een foute afslag naar doodlopend, een aantal vissers zeiden ons, dat we 

best door konden, maar alleen om te vissen, fietsen moest over de andere weg. 

Verder zitten er veel soorten in de Donau, maar niet bij hun. ;-)  

Wat anders, pas na Weltenburg zagen we scheepvaart, de rondvaart boot, drie 

stuks, een binnenvaart schip uit Ridderkerk, en veel pleziervaart. Waterskiën, varen, 

ankeren, zwemmen in de Donau (alleen voor gevorderden). 

Regen in NL, dat is goed voor de tuin. 

Zwartebeker vergeten in de zwarte badkamer. (dachten we, die vonden we later in de 

bagage…) 

Helemaal kapot, net voor Regensburg een sportclub met een restaurant achtig iets, 

daar gegeten. Wat prima hoor, de prijzen is lachen, in vergelijking met Nederland. 

Daarna nog een paar km naar het Hotel Maximilian in Regensburg. Na het douchen 

door de stad gelopen. 

91 km tot. 487 km 

Maandag 20 juni 

Overwegend bewolkt in ieder geval voor elleven, het heeft wel geregend, dus het 

voelt klam aan, maar zo is het wel uit te houden. GPS heeft 5 km uitgestaan, jammer 

hoor.  



Om 12 uur al 50 km gedaan, het 

kan steeds gekker. De leeuwerik 

zingt hoog in de lucht. 

Toch al een aantal lange afstand  

fietsers met baby karretjes gezien, 

lijkt me heftig met deze 

temperatuur, maar ja, thuis is t ook 

warm. 

In Straubing gegeten, veel 

scholieren, grote winkelstraat. 

Daarna de Karmeliten kirche in 

geweest. Verhaal over de Agnes 

Bernauer. 

Een fietser schoot voor mij naar 

links, daarna brabbelde die wat, 

waar vandaan en waar naar toe, 

nou dat snapte we, daarna nog wat, 

maar daar konden we geen chocola 

van maken, wat een dialect. Klinkt 

in ieder geval beter als hoch 

deutsch. 

De zon is er maar er is gelukkig ook 

wind (mee) en dat is wel heeeeeel 

lekker. 

 

 



Vroni vind blote bast irritant. Omleiding, maar t is best een flinke, maar ja, dan doe je 

hem, hè. Blote bast deed hem korter. 

In Metten gelijk bier, dan douchen... 

In de avond een paar buitjes, maar dat telt niet eh, we hebben droog gefietst. 

#mensergerjeniet 

98 km tot. 580 km + 4 + 5 

Dinsdag 21 juni 

Geen ontbijt, dus gelijk in fietskleren naar 

de bakker, en in de zon bij de bushalte 

eten. De route vanmorgen had wat 

omleidingen en de normale route was 

ook iets minde goed aangegeven. Maar 

de temp is prima, blauwe lucht, tussen 

de bomen gewoon koel. 

Na de koffie hoor ik van achter roepen: 

"Weet niet wat r in je koffie zat, ik had het 

niet." Dat is één van de manieren om te 

zeggen dat ik te hard ga... 

Nou heeft Vroni net een nieuwe fiets met 

derailleur, ik heb nog steeds de eerste 

met naaf versnelling. Nu blijkt dat ze 

betere, lagere versnellingen heeft en 

makkelijke hellingen kan nemen. Nu ben 

ik natuurlijk verpest en moet ik ook een 

nieuwe voor de volgende tour.... 

Overigens zien de fietsen er niet uit van 

al die grevel paden. Dik onder het stof! 

Vandaag gaan we zo lekker, bij de 

supermarkt yoghurt en noten en fruit 

gehaald, lekker eten op een bankje aan 

de Donau. Peter geplaagd met sms en appjes. Dat we t zo zwaar hebben. 

Na t eten in één ruk naar Passau. Na tien jaar hier weer, toen alleen een avondje, 

voor de tocht Wenen - Budapest. Er wordt veel aan de wegen gedaan maar ook aan 

de gebouwen, er staat veel in de steigers. De Dom ook. 

Hotel Wilder Mann. 



 

Na veel rondlopen, ijsje, hebben we een Thais restaurant gevonden om te eten. Bier! 

Daarna nog een rondje Dreiflüsseeck, daar komt het zwarte water van de Ilz, bij het 

blauwe water van de Donau, en het groene water van de Inn. 

In de schemer nog een rondje gelopen aan beide kanten. 

68 km tot. 648 km. 

  



Woendag 22 juni 

Frau von Wippenstein was bij de Wilder Mann, en dat is een ruige combi. Een paar 

andere gasten hadden al wat geroepen op de gang, en uiteindelijk is het 

opgehouden. Ik denk dat ze voldaan was. Al met al toch een paar uur slaap gemist. 

Ontbijt op de 6e verdieping. Uitzicht op de torens. Vroni is wiebelig vanmorgen, slaap 

tekort...? 

Eerste stuk is langs de autoweg, maar later blijft een minder drukke weg over, en dan 

zit je ineens in Oostenrijk. Vandaag beetje wind tegen, zon en prima temperatuur. 

 

 

In Schlögen met het bootje over en daar Sommersalat gegeten, we hebben tijd over 

wat we zijn afhankelijk waar de stadjes liggen, en dus geen lange dag ritten hebben. 

Hier is niet veel stijging, goede temperatuur, bewolkt, dus fietsen we gemakkelijk. 

Vlak bij een Honda Africa Twin, een plekje op een bank aan de Donau. Drop gegeten 

en ketting gesmeerd. Daarna door en toen begon het te spetteren, maar het mocht 

geen regen heten. 



Schloss Aschach, vergane glorie, ooit prachtig, toen kwam er een fabriek naast, of 

zoiets. Anderhalve kilometer dus met de fiets om eten. Eerst koffie, kerk, winkelen, 

toen bij de Griek op het terras gaan zitten. Toen we vertrokken was het aan het 

spetteren maar mocht...... 

Nog een tijd op de galerij gezeten. 

71 km tot. 719 km. 

 

Donderdag 23 juni 

Aan t ontbijt sprak een NL-er ons aan die daar regelmatig logeerde vanwege zijn 

werk. Bazin gesproken over de belachelijke Corona maatregelen in Austria.  

Stevige dame reed de brug op (tegelijk met een vrachtwagen) Vroni vond, dat te 

zware mensen niet de brug over moesten mogen. 😉 

Zon, lijkt een warme dag te worden. 

Hier in Austria krijg je water bij je koffie. 

Eerste stuk rustig, 2e stuk naast de autoweg. Rupsen, zwanen, kievit. 

Voeten in de Donau. 

In Gusen brood, yoghurt en fruit uit de supermarkt, opgegeten in een bushokje in de 

schaduw. 

Vandaag geen bijzondere tocht, de Donau is breed, en de stukken door het land 

maar zozo. 

In Wallsee gezwommen in een zijarm van de Donau. Daar waren ze aan t suppen. 

Daarna bier, ik met. Daarna een pittig klimmetje naar t hotel Gruenling in Wallsee. 

Leuke locatie hoog in t stadje, maar dat zien we tijdens de wandeling. Fiets naast de 

NC125 gezet... Ontvangen met een glas sap. 

 



Na het douchen, rondgelopen, kerk, Schloss Walsee, ijs, gegeten, gesproken met 

een NL koppel ook op de fiets maar met bagage vervoer. Nog een tijd buiten 

gezeten. 

Absitzen en Absteigen, rare jongens die Duitsers… 

77 km tot. 796 km 

Vrijdag 24 juni 

Dit is een leuk stuk om te fietsen, alle stadjes liggen aan de linkerkant wij rijden 

rechts. Links rijd je ook naast de weg werd verteld. Bewolkt, af en tot komt de zon er 

doorheen, helemaal niet erg behalve voor de foto's. 

Benauwd, er hangt onweer in de lucht maar het stelt iedere keer uit. Echt zweten! 

Aan de jachthaven in Am Rechen eten. We zijn er al bijna en het is één uur. Dus 

rustig aan vanmiddag. Daarna door tot Melk, over de sluis en dan rechts op t eind op 

een bankje in de schaduw. Vroni deed blote man kijken, ik even mijn ogen dicht. 

Door naar ons hotel Nibelungen, lijkt meer op een appartement. 

Erg warm en de verwachtte bui blijft nog steeds uit. 

 

Zo blij met de waterkoker, maar 1 keer niet 

nodig gehad. Ik vroeg wat wil je, dit heb je al 

een aantal keer gezegd, een pluim in je ...? O, 

die blik... 

De Stift van Melk bekeken, wat gratis was. O, 

wat zijn mensen erg, geen foto's tijdens de 

kerkdienst. Het resultaat van een 40 jarige 

renovatie mag er zijn! Nog eens opzoeken 

wat dat grapje gekost heeft.  

 

Gegeten bij Kalmuck, in een gangetje, bij een 

lawaaierige ober. Maar verder prima hoor. 

Lang buiten gezeten, tot er zwarte lucht 

aankwam...of de regen gaan vallen? 

Prosecco gekocht. 

70 km tot. 866 km. 



 

 



Zaterdag 25 juni 

Vannacht en vanochtend geregend.  

De hut was hier lekker ruim... Buiten wordt alles klaar gemaakt voor het dorpsfeest. 

Muziekpodia, tafels, iedereen gaat taart eten... 

Miezer, dus alleen een windstopper aan, maar het werd meer, dus vervangen voor 

een regenjack. Temperatuur was prima. Meer mensen gezien die een 

georganiseerde fiets trip deden. 

   

Voor de eerste keer koffie binnen gedronken. Middageten ook binnen, maar met bier, 

regen of geen regen. Vanmiddag was er weer zon en ook weer regen. Dat is goed 

voor de tuin... hier. 

De route was wel aardig, de Donau is hier 400 meter breed. Er varen hier veel van 

die lange rondvaartboten. Erg populair hier. 

Door tot Gasthof zum Schwan im Traismauer, een sjieke tent. Rond gelopen en een 

oude smidse bekeken met expositie van kunst. Tijdens de koffie hoorde we gospel uit 



de kerk, er was een vrij concert. Dus op tijd gegeten en gaan luisteren. Het was een 

lokaal gospelkoor, en het was druk bezocht. Veel bekende nummers, kortom, leuk 

dat we konden meemaken. IJs, en daarna thee in de hut. 

62 km tot. 928 km. 

Zondag 26 juni 

Vrolijke Diana bij het ontbijt, die maakte ontbijten gezellig. Vrij vlak, langs de Donau 

fietsen. Het is strak blauw vandaag, en het wordt warm. 

In Traismauer was er een opendag van de brandweer, met een soort zeskamp, maar 

verder in Tullin was er ook een opendag politie, brandweer en leger. Vroni ging daar 

fotograferen en ik liep rond. V fietste door want ze kon mij niet vinden. 🙂 

In Greifenstein gezwommen, en toen eten gezocht, maar het is zondag, en iedereen 

zit aan het water. Druk! Dus door naar Höflein a d Donau, Cordon Blue. 

Helikopter voor een ongeval. 

15:30 en 1008 km. op de Stephansplatz 

Naar het eindpunt dat was de Dom op de 

Stephansplatz, erg druk daar, foto's 

genomen, en even in de Dom gekeken, 

ook druk. Daarna ijs en naar het IBIS 

budget hotel. Gedouched en de stad in, 

maar al snel een italiaan gevonden een 

paar kilometer verderop. 

Stadspark, Denkmal voor de Russen, 

dan via een pub naar de hut. 

86 km tot. 1014 km. 

 

Four Wheels Move 

The Body — But 

Two Wheels Move 

The Soul… 

Gilda Texter on a 

Honda Scrambler in 

the epic film 

“Vanishing Point”, 

1971.  



Maandag 27 juni 

Eerst Flixbus proberen te bellen, geen juiste nummer, toen naar het busstation, 

vanmiddag pas open. 

Toen het water halen, was ik vergeten. Oh ja, nog een spaak er uit geplukt. 

Toen naar t Wiener ZentralFriedhof, de grootmeesters van de muziek bezocht, 

Mozart, Beethoven en Brahms enz. en de kerk (modern) die erbij staan. 

 

   

Koffie en naar Sissi's home Schloss Schönbrunn. Mooie tuin, park, gebouwen. Maar 

heet vandaag, gelukkig is er wat wind. En gelukkig kan je regelmatig op straat water 

tappen. Overal water bij je koffie in de café's. 

 

  



 

 

Terug naar de Stadt Mitte. Via Belvedere, naar de bus voor info over covid en labels 

voor de koffers. Daarna hotel voor t droppen van fiets en de rest van de zooi. 

Naar Gasometer, een winkel centrum, in 4 oude omgebouwde gas opslag tanks, die 

100 jaar dienst hebben gedaan en nu monument status hebben. Daar bij de griek 

gegeten. 

39 km tot. 1053 km 

  



Dinsdag 28 juni 

Herrie in de morgen, waarom maken ze om half 8, 8 uur lawaai, en om 9 uur is het 

afgelopen? 

Gestart bij Goethe, park, 

Bibliotheek Hofburgkapelle 

Lopen we Alex en Max toch tegen t lijf, voor ze de 

bieb ingingen. Later nog een keer, toen gingen ze het 

parlementsgebouw in. 

 

Stephansdom, Petruskiche, 

horloge kopen, rondlopen, 

orgel muziek uit de 

Stephansdom dus terug naar 

binnen. 

Een warme dag voor een 

stads bezoek, maar leuk om 

een beetje indruk te krijgen. 

Gegeten vlak bij de Dom. Na 

het eten nog even in het 

stadspark gezeten. Kleintje 

kan net lopen. 

Waarom beweegt de kop van 

een duif zo hard, als hij loopt? 

17 km tot 1070 km 

  



Woensdag 29 juni 

Om zes uur ging de wekker, half zeven weg, het busstation was een paar honderd 

meter om de hoek. Bus kwam niet veel eerder. Zegt die man, het stuur moet 

gedraaid worden. Pfff, gereedschap zoeken. Vroni haar fiets op de drager, die van 

mij past er niet bij, die moest in het ruim. Ik hoop dat mijn licht het hierna nog doet. 

Tsja, en verder....? Dutten, eten, hangen, lezen en appen. 

Pitstop, en de halte's München, Augsburg, Ulm, Stuttgart. 

Bizar dat je 56 uur fietsen in 9 uur met de bus doet, en dan zit in die 9 uur nog 

allemaal stads verkeer. 

In Stuttgart 2,5 uur doden, eerst 

koffie bij het tankstation vlakbij, 

dan bier in Filferstadt. Toch nog 

even fietsen. 

Op tijd terug, maar de bus was 

laat, onze rit nummer was zelfs 

van het scherm af. Maar het 

kwam goed. Deze had een 

fietsendrager waar ze aan het 

voorwiel hangen. Fles houder 

liep averij op, maar hij doet het 

nog. Een heel sjieke 

dubbeldeks bus. 

Ja, en dan word je in 

Sweningen afgezet, en is het 

hotel Dormero in Villingen dus 

dan fiets je nog een kilometer of 

zeven. De slaapkamer is boven, 

weer eens wat anders. Lift vol 

aan in gebruik net als alle 

bejaarden binnen komen. Kan 

je de trap op sjouwen... Gelijk 

weer naar buiten om, dit keer 

een glas wijn te scoren. Het is 

een heel mooi stadje, maar het 

was zoeken naar een open 

terrasje.... 

14 km tot 1084 km 



Donderdag 30 juni 

Douchen, hadden we gister avond laat geen zin meer in. Daarna fiets uit de kelder 

met de lift en een goedkoper ontbijt scoren. 17 € per ontbijt moet goedkoper te 

vinden zijn, en dat lukt, 7.90 en als de man dan totaal 13.90 vraagt is t helemaal 

goed. 

De kerk is ook erg gaaf, daar kan je gemakkelijk een half uur kijken. Er waren er 

meer dus ik kon de akoestiek niet testen... 

Vroni nog een jurk gekocht.  

De route naar de auto is glooiend, met zon en blauwe lucht. We komen bijna bij de 

auto uit, maar een pad lager. Vroni wilde eerst koffie, dus krijgt ze haar zin. Naar de 

auto, omkleden inpakken, richting Offenburg, omleiding kost veel tijd. Tanken, 

boodschappen en eten in Haslach. 

14:00 Daarna naar huis. Een 

hoosbui voor Metz, dat ging flink 

tekeer. Verder nog eens getankt in 

Luxembourg. En bij Wanlin een 

koffie en bier samen met een plas 

pauze. Eerst plassen, dan kopen, 

anders krijg je je geld niet terug! 

22:15 Thuis, van 34 naar 14 

graden. 

19 km tot 1103 km plus de 9 

vergeten kms maakt t totaal 1112 

km. 

Epiloog 
Deze rit was best mooi, dat klinkt 

niet echt enthousiast en hoe komt 

dat? 

De stukken door de natuur zijn 

mooi. Ik houd ervan om langs het 

water te fietsen, daar is altijd wel 

wat te zien, vis, scheepvaart, 

watersport enz. In het begin valt 

dat tegen, dan is de Donau nog 

maar klein, de scheepvaart komt 

pas halverwege deze rit op gang. 

Er waren redelijk wat stukken waar 

je naast het verkeer moest fietsen, 



en dat is in de dorpjes en steden niet erg, dat is niet anders, maar buiten de stad wil 

ik dat liever niet. 

Verder had ik waarschijnlijk te hoge verachting van het stuk tussen Passau en 

Wenen. Dat stuk viel mij ook tegen. 

Zou ik het een ander aanraden? Ja, het blijft leuk om te doen. Ik zal wat opsommen 

wat ik mooi aan deze rit vond: 

 De rivier volgen is natuurlijk leuk. 

 De kerken bezoeken, ik heb heel veel mooie kerken gezien, waar je eigenlijk 

langer in kan kijken, maar ja, je trekt door. 

 De stadjes zijn leuk om ’s avonds te bekijken en die waren er genoeg, en door 

de indeling van de rit hadden we daar genoeg tijd voor. We hadden de laatste 

dagen gemakkelijk kunnen combineren. 

 Een hint voor de volgende: kijk of je concerten in een plaats kan bezoeken, 

die zijn er in Oostenrijk genoeg. 

Schade:  

Ha, de fietsen zagen er niet uit, na die gravel stukken die we in het eerste stuk 

hebben gereden, maar dat is maar stof. 

1 telefoonlader met snoer 

1 spaak van mijn achterwiel 

 


	Donau Quelle – Wenen
	Proloog
	Woensdag 1 juni
	Dinsdag 7 juni
	Woensdag 8 juni
	Donderdag 9 juni
	Zaterdag 10 juni
	Zondag 12 juni
	Maandag 13 juni

	De Rit
	Dinsdag 14 juni
	Woensdag 15 juni
	Donderdag 16 juni
	Vrijdag 17 juni
	Zaterdag 18 juni
	Zondag 19 juni
	Maandag 20 juni
	Dinsdag 21 juni
	Woendag 22 juni
	Donderdag 23 juni
	Vrijdag 24 juni
	Zaterdag 25 juni
	Zondag 26 juni
	Maandag 27 juni
	Dinsdag 28 juni
	Woensdag 29 juni
	Donderdag 30 juni

	Epiloog


